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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   u neemt contact op met Wilma van der Linden via  

Sjoukje de Wit (06-51352752 sjoukjew@hetnet.nl) en/of 

Janet Stuiver (0521-381132, pjstuiver@ziggo.nl).  

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het februarinummer uiterlijk maandag 

22 januari 2024 om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de 

week voor zaterdag 3 februari bezorgd. Inleverdatum van kopij voor 

kerkblad van maart is 19 februari. Bijlagen mogen via e-mail worden 

aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan 

te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende 

editie.  

 



- 3 - 

 

  

KERST IS EEN CADEAUTJE! 
 

 
 

Ieder jaar krijgt iedereen een geschenk: het kerstkind. Het is een ontroerend 

beeld; daar in die voederbak ligt een pasgeborene, gewikkeld in doeken. 

Hoewel het nacht is en donker, straalt daar toch licht in die stal. Het nieuwe 

leven, zo pas ontvangen, doet het gezicht van de prille 

ouders en de kraamvisite stralen. In dit kind zien zij iets 

groots, iets lichts.  

 

Uw geschenk aan u en mij, aan deze wereld, was 

goed ingepakt. Het kerstkind was gewikkeld in 

doeken, vertelt het geboorteverhaal. Ook ik bleef 

zoeken naar wie Jezus voor mij is. Maar als ik achterom 

kijk, zie ik heel helder dat ik bezig was om uw cadeau uit te 

pakken. Om Jezus laag voor laag te ontdoen van wat anderen over hem 

zeiden en dachten. Hem vrij te maken van al die theorieën over hem en te 

kijken wat er over zou blijven. 

 

Ik ben weer teruggekomen daar in die stal. Want in dat prille, kwetsbare 

begin is al zichtbaar wat Jezus voor mij betekent. In die pasgeborene is het 

zuivere, heldere leven voelbaar voor degenen die het kind bewonderen. In 

die pasgeborene bent u voelbaar. Het kind in die voederbak zal opgroeien 

tot een man, in wie u nog steeds zichtbaar bent, in wie mensen nog 

steeds kunnen zien van wie hij gekomen is. Hij heeft zichzelf niet 

ingepakt, maar is als het ware doorzichtig gebleven, transparant tot op u. 

En dat brengt wonderen tot stand!  

 

In zijn spreken en in zijn handelen ervaren mensen iets van u, God. Uw 

kracht wordt zichtbaar door hem, door wie hij is en wat hij zegt en doet. 

Jezus is de mens zoals hij bedoeld is. Hij is een spiegel waarin ik kijk: mens, 

dit is wie je ten diepste bent - volop mens, voluit kind van God. Dat is 
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nogal wat, God. Het is bijna te groot om te bevatten! Jezus geeft mij 

moed om die weg naar binnen te gaan, steeds weer, steeds verder. Dank u 

wel voor uw kerstcadeau!  

Gezegende kerstdagen, Wilma van der Linden 
 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 

  

Dorpskerk Vledder 

 

Streekkerk Nijensleek 

20 dec. 

18:30 uur 

Ds. H. Procee (Vledder)                 Geen dienst 

Mw. H. van den Dool (Vledder) 

derde adventsvesper 
   

24 dec. 

10:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder)                 Geen dienst 

Mw. H. van den Dool (Vledder)  

adventsmorgengebed 
   

24 dec. 

18:30 uur 

Mw. W. van der Linden 

jeugdkerstviering 

Geen dienst 

   

24 dec.  

22:00 uur 

Mw. B. van Oort (Hoogeveen) 

kerstnachtdienst 

m.m.v. fluitist Sybrand Metz 

1e collecte: KiA 

2e collecte: kerk 

Uitgang: De Gerf  

Geen dienst  

   

25 dec. 

10:00 uur 

Geen dienst  Ds. T. Braam (Wittelte) 

eerste kerstdag 

m.m.v. trompettist Bert Kruiswijk 

1e collecte: KiA kinderen in de knel 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 
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31 dec.  

10:00 uur 

Geen dienst  Ds. J. van der Mark (Wolvega) 

oudjaar 

1e collecte: werk Coll. van Kerkrentm. 

   

7 jan. 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

koffiedrinken, nieuwjaar 

1e collecte: MAF 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikant 

Geen dienst 

   

14 jan.  

10:00 uur 

Mw. W. van der Linden 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: gebouwen 

Geen dienst 

   

21 jan.  

10:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder)                 Geen dienst 

1e collecte: KiA binnenlands diac. 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgel 
   

28 jan.  

10:00 uur 

Ds. E. van der Veen 

(Steenwijkerwold) 

1e collecte: leprazending 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

Geen dienst 

   

4 febr.  

10:00 uur 

Ds. K. Pit (Drachten) 

Heilig Avondmaal 

1e collecte: Soedan 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikant 

Geen dienst 

   

 
  
 

BIJ DE DIENSTEN 
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Jeugdkerstfeest 

Op 24 december om 18:30 uur zal er het jeugdkerstfeest plaatsvinden in de 

dorpskerk in Vledder. Wilma van der Linden zal in deze bijzondere dienst 

voorgaan. We vieren de geboorte van Jezus samen met de 

kinderen en iedereen is van harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn. Het thema van het jeugdkerstfeest is: 

cadeautjes; de geboorte van Jezus is immers een 

groot cadeau voor iedereen, jong en oud. We hopen 

jullie allemaal te begroeten in deze vrolijke 

jeugdkerstviering! 

Coby Dijkhuizen 

 

Week van gebed 

Op zondag 28 januari 2024 willen we als Katholieke parochie 

Wilhelminaoord-Frederiksoord en de Protestantse gemeente Vledder-

Nijensleek graag stilstaan bij de week van gebed voor de eenheid van 

Christenen. De liturgie is samengesteld door christenen in Burkino Faso. 

Het thema is: ‘Heb God lief en uw naaste als uzelf.’ Een 

onderwerp dat we in deze wereld hard nodig hebben. Ds. Eric 

van Veen uit Steenwijkerwold gaat voor in deze dienst en de 

leden van de ICC werken mee aan deze viering. De collecte die 

in deze dienst zal worden gehouden is bestemd voor het werk 

van de oecumene in onze beide kerken.  

Namens de ICC, Gré Kerssies 
 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

De afgelopen periode is er pastoraal gebied veel gebeurd in onze 

gemeente. Onze predikant ds. Marianne Gaastra heeft afscheid genomen, 

maar gelukkig hebben wij Wilma van der Linden bereid gevonden om ons 

bij te staan met het pastoraat.                                        Vervolg op pagina 8. 
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Adventsgedicht 

  

Zal er ooit een dag van vrede, 

Zal er ooit bevrijding zijn 

voor een volk dat zonder reden 

levenslang op weg moet zijn? 

 

Zal er ooit een blijvend heden 

vol goede vrede zijn? 

waar geen pijn meer wordt geleden: 

levenslang gebroken zijn. 

 

Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

Zoals de bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de Zoon des mensen komen 

die de Boom des levens is. 

 

Zoals de sterren mensen melden                                                     

dat geen nacht te donker is 

zal een Kind ons komen redden 

dat het Licht der wereld is. 

 

Tekst: Henk Jongerius                     . 
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 Wij hebben al verschillende keren kennis kunnen maken met haar; tijdens 

een dienst samen met Marianne, tijdens de bijeenkomst voor de contact-

personen en tijdens de receptie ter ere van het afscheid als predikant van 

Marianne om maar een aantal momenten te noemen. Wilma is inmiddels 

met bezoekwerk in onze gemeente gestart. Contacten voor pastorale 

bezoeken lopen via Janet Stuiver en Sjoukje de Wit. Voorin dit kerkblad 

onder ‘vervanger predikant’ kunt u de benodigde contactgegevens vinden. 

 

Wij hebben in de afgelopen periode ook afscheid moeten men van een 

aantal gemeenteleden. Mw. A. Vos-Van der Valk is 8 november op 97-

jarige leeftijd overleden. Zij woonde in de Borgstee. Dhr. J. Jansen (De Hoek 

27) uit Vledder kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek 

was zijn toestand ging snel achteruit, waarna hij op 

16 november overleed.  

 

Dan volgen hier nog een aantal berichten 

over oud gemeenteleden. Mw. R. de Groot-

Hoeksema is overleden. Zij is vorig jaar 

verhuisd naar Assendelft waar zij verbleef in 

een verpleeghuis. Zij was een actief gemeente-

lid als ouderling en later ook als contactpersoon. 

Mw. N. Kuijlenburg is vorig jaar verhuisd naar 

Doorn en we vernamen dat zij in november overleden 

is. Haar man woont nog in Doorn. Beide waren bekende gezichten en 

betrokken gemeenteleden binnen onze kerk. Wij wensen de familie en 

dierbaren veel sterkte toe met dit verlies. 

 

Familie Hagg woont al ruim een jaar in Leiderdorp, dichter bij familie. Zij 

hebben laten weten dat het goed met hen gaat en groeten onze 

gemeenteleden. Ook dit jaar hebben wij nieuwe gemeenteleden mogen 

verwelkomen en hopen dat zij zich thuis mogen voelen. Vorig jaar hebben 

wij onze nieuwe gemeenteleden aan het einde van het jaar vermeld. 

Vanwege het privacyregels mogen wij geen namen vermelden zonder 

toestemming van de gemeenteleden. Een aantal mensen moet nog 

bezocht worden, vandaar dat de lijst nog niet compleet is. Wij hopen dit 

overzicht te vermelden in het eerstvolgende kerkblad.  

Sjoukje de Wit 
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Bloemengroet 

De afgelopen maand is er een bloemengroet gegaan naar: 

  

Dhr. P. de Jonge     Dhr. L. Groen  

Mw. J. Spijker-Hofman    Mw. C. Mulder  

Mw. M. Gaastra     Mw. F. Walpot  

Mw. G. Kerssies     Mw. D. Middelbrink  

Mw. T. Bloem     Dhr. en mw. de Jong  

Dhr. en mw. Voerman    Mw. R. Fledderus  

Mw. H. Jansen-Schoenmaker   Dhr. en mw. Van Heerde  

Mw. S. Piest      Dhr. en mw. Van Suylekom  

 

Luuk Groen en Roely  Dijkstra 
 

 
 

VAN DE PREDIKANT 
 

 

 
 

Vanaf oktober ben ik rustig begonnen met het werk in de gemeente. 

Samen met Marianne Gaastra heb ik een dienst gedaan op 22 oktober. Ook 

heb ik kennis gemaakt met het pastorale team, een eerste huisbezoek 

verricht, et cetera. In november ben ik een week op vakantie geweest en 

daarna ben ik echt aan de slag gegaan met het huisbezoek. Overal is de 

ontvangst heel prettig en kon ik fijne gesprekken voeren. Vaak 

wordt een bezoek afgesloten met een gedicht, een 

Bijbellezing of een gebed. En soms ook niet. De 

keuze ligt altijd bij u. 

 

En nu leven we in de adventstijd. Het woord 

advent is afkomstig van het woord advenire. Het 

betekent: er komt iets op je af, iets wat jezelf niet 

had kunnen bedenken. Ook Maria had nooit 

kunnen bedenken dat het kleine zinnetje “Wees 



- 10 - 

 

gegroet, Maria” haar leven zó zou veranderen. Maar ze begrijpt wel direct 

het bijzondere van deze situatie. Ze voegt zich in, in het licht van de 

boodschapper en zingt haar loflied. Ze voegt zich in, want ze mag een rol 

vervullen om het licht op deze aarde brandende te houden. Het licht van 

de hoop, van de liefde.  

 

Ik wens u veel licht en hoop toe in het nieuwe jaar. Een goede tijd 

toegewenst! 

Wilma van der Linden 

 

 
 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

December is een drukke maand met feesten, maar ook met vergaderen. De 

laatste vergadering van het jaar kan dan nog plaats vinden. Zo vielen de 

vergadering van de kerkrentmeesters en de kerkenraad op dezelfde dag. 

Vele uren vergaderen dus. Een kort verslag hiervan.  

 

Er is op initiatief van de classis overleg geweest tussen de kerken van 

Havelte, Wapserveen en Vledder. Hoe kunnen we elkaar bestuurlijk 

ondersteunen bij de krimp die we als kerken meemaken? Dit gesprek zal in 

het komende jaar verder voortgang krijgen. In onze kerk missen we een 

informatieboekje met ook een ledenlijst. De Streekkerk had altijd al zo’n 

boekje met gegevens; in Vledder stuitte een ledenlijst bij sommige leden 

op bezwaren van privacy. Komend jaar zal aan gemeenteleden de vraag 

voorgelegd woorden of men bezwaar heeft om daarin vermeld te worden.  

 

Onderwerp van beraad is nog steeds: wie vult de vacature op van de 

secretaris en wie neemt straks het voorzitterschap op zich. Zo wordt er ook 

nagedacht over wat in een kleiner wordende kerkenraad de beste manier 

van vergaderen is. Zo staan er het komende jaar weer genoeg zaken op de 

agenda die om oplossingen vragen. En natuurlijk ook de stappen die gezet 
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worden om voor de invulling van de predikantsplaats. En dan tot slot: in 

verband met energiekosten vinden de diensten in 2024 in de koude 

maanden plaats in de Dorpskerk. Vanaf Pasen zijn er ook weer diensten in 

de Streekkerk. 

Namens de kerkenraad, Sybrand Metz 
 

 
 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 
 

Let op!  

Het bankrekeningnummer van de diaconie verandert. Het nieuwe nummer 

is: NL81 RABO 0365 8001 47. Het andere nummer wordt opgeheven.  

 

Diaconale collectes  

7 januari MAF. Elke vijf minuten vertrekt of 

landt er ergens ter wereld een vlieg-

tuig van MAF. Een vliegtuig gevuld 

met Bijbels, noodhulp, medische hulp of ontwikkelingshulp. 

Zonder de vliegtuigen van MAF blijven mensen in 

afgelegen gebieden onbereikbaar. Met de opbrengst van 

de collecte maakt MAF meerdere levensreddende vluchten. 

 

21 januari  Kerk in Actie binnenlands diaconaat, samen tegen 

armoede. De acute nood wordt bestreden door het 

inzamelen van geld voor voedselpakketten via de 

voedselbank.  

 

28 januari  Leprazending. Dit jaar is het 150 jaar 

geleden dat er gestart is met de zorg voor 

leprapatiënten. Nog is deze ziekte nog 

niet de wereld uit. Wel zijn er sinds 1984 

medicijnen gevonden om lepra te 
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genezen. Het aantal patiënten daalt wel, maar voorkomen 

kunnen we lepra nog niet. In de komende tien jaar wordt er 

naar gestreefd dat er geen nieuwe besmettingen meer 

komen. 

 

Koffiedrinken 

Ook in 2024 gaat het koffiedrinken op dezelfde voet verder. 

De eerste woensdagochtend van de maand, dat is op 3 

januari, bent u om 10.00 uur welkom in De Gerf. Op de 

tweede dinsdagochtend, dat is op 9 januari, om 10.00 uur 

in de consistorie van de Streekkerk. Koffie en koek staan 

klaar! 

Namens de diaconie Tonnie Bolte 
 

 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2024 

Het is bijna 2024 en dat betekent dat in januari de 

Actie Kerkbalans voor dat jaar weer wordt 

gehouden en wel van 14 t/m 28 januari. Zoals u 

weet, krijgt u dan een brief met de vraag om de 

jaarlijkse bijdrage. Bij een deel van de 

gemeenteleden wordt deze brief met bijlagen door 

één van de vrijwilligers afgegeven en na ongeveer een 

week wordt de envelop met het toezeggingsformulier weer opgehaald. De 

overige gemeenteleden krijgen deze brief met toezeggingsformulier via e-

mail en aan hen wordt gevraagd de toezegging digitaal te doen. 

 

Deze jaarlijkse bijdrage is heel hard nodig, onder anderen voor het houden 

van de diensten, de activiteiten die er zijn en vooral voor de kosten van de 

predikant. Momenteel zijn we vacant en moet er een nieuwe predikant 
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worden beroepen; de uren die hij/zij bij ons werkzaam kan zijn, zijn 

afhankelijk van onze bijdragen. De financiële situatie van onze gemeente is 

niet rooskleurig maar wij kunnen met elkaar wel proberen die te 

verbeteren. We hebben uw steun dus hard nodig en we hopen dan ook 

voor komend jaar op een gulle bijdrage van de gemeenteleden.  

 

Contributie kerkblad 

Het kerkblad is een belangrijk communicatiemiddel in onze gemeente, 

maar het drukken en verspreiden ervan is niet gratis. Om de kosten eerlijk 

te delen vragen we van ieder een bijdrage hiervoor. Bij deze uitgave van 

het kerkblad vindt u daarom weer het strookje voor het overmaken van de 

contributie voor het kerkblad. Door omstandigheden wat later dan u van 

ons gewend bent. We rekenen op uw bijdrage! 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Janny Leppers 
 

 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

 
 

‘ 

 

Bedankt 

Blij verrast was ik, dat Jan en Leny van Antwerpen mij een mooie bos 

bloemen kwamen brengen voor mijn tachtigste verjaardag.  

Met vriendelijke groeten, Trix Bloem (Wilhelminaoord) 

 

Bedankt voor de bloemen  

Onze toekomst is onzeker en zit vol zorgen. Het doet 

ons erg goed om te weten dat er aan je gedacht 

wordt en er een luisterend oor is. Daarom waarderen 

we het ook zeer dat we bloemen mochten ontvangen. 

Heel erg dank daarvoor. We wensen iedereen via deze 

weg fijne feestdagen. 

W. en G. de Jong, Brink 18 Vledder 
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Bedankt 

Wil de Beus bracht mij een mooie bos bloemen. Hartelijk bedankt 

daarvoor.  

Hartelijke groeten, Sjoukje Piest      

               

Medisch project Zuid-Soedan 

Na een aantal jaren van overstromingen in de wijde regio zijn dit voorjaar 

de uitgestrekte acaciabossen afgestorven. Het ziet er vreemd uit, al die 

dode bomen. Dit gaat grote gevolgen hebben voor vogels, andere dieren 

en de mensen. De schaduw die zo prettig is bij deze warme temperaturen 

valt weg. In deze bossen leefden ook de zandvliegen, die de ziekte Kala 

azar verspreiden, met als direct gevolg dat wij nauwelijks Kala azar-

patiënten meer onder behandeling hebben. Een positieve bijkomstigheid! 

Koeien zijn er nauwelijks in dit gebied, als direct gevolg van deze 

overstromingen. Dit heeft weer grote gevolgen voor de 

voedselvoorziening van de bevolking. In deze natte 

omgeving nam de muggenpopulatie toe, 

waardoor weer veel mensen malaria kregen.  

 

Het is inmiddels dertig jaar geleden dat ik voor 

het eerst vertrok naar Zuid-Soedan, maar 23 jaar 

geleden starten wij het TBC-project in dit gebied. 

Dit blijft het grootste onderdeel van ons project. De 

patiënten verblijven een half jaar tot een jaar voor de 

direct geobserveerde therapie. De diagnose van de long-TBC wordt gesteld 

door middel van sputumtesten. Wij hebben medewerkers getraind voor 

laboratoriumwerk, waaronder microscopie. Voor dit nauwkeurige werk heb 

je mensen nodig die toegewijd zijn. Kuon Deng was een TBC-patiënt met 

TBC in zijn rug. De behandeling was succesvol en stopte de TBC, maar het 

was al zo ver gevorderd dat hij verlamd geraakt was. Hij sprak Engels en 

heeft met steun van onze organisatie allerlei rolstoeltoegankelijke 

opleidingen gevolgd, vooral in Kenya. Dat was niet eenvoudig, maar wat 

een ongelooflijke doorzetter. Dit jaar kwam hij terug naar Old Fangak om 

echt aan het werk te gaan in het laboratorium met alle diploma’s op zak. 

Dit is vooruitgang op kleine schaal, maar dit kun je alleen zien als je 

jarenlang actief bent in een gebied. Jaar in jaar uit hebben wij een aantal 
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mensen geplaatst in opleidingen in Zuid-Soedan, Kenia of Oeganda. Dat 

begint zijn vruchten af te werpen.  

 

Ook nu wil ik iedereen weer hartelijk bedanken voor de ondersteuning, die 

het werk daar mogelijk maakt. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u ook 

op internet meer lezen over ons project op southsudanmedicalrelief.org. 

Voor eventuele giften voor ons project in Zuid-Soedan is uw gift welkom 

op bankrekeningnummer NL42 RABO 0322.0818 82 t.n.v. S.W de Wit, onder 

vermelding van Zuid-Soedan.  

Sjoukje de Wit en Jill Seaman 
 

Nieuwsbrief Jurgen en Katja 

Deze maand ontvingen we ook een nieuwsbrief met informatie over het 

werk van Jurgen en Katja op Madagaskar. Ze vertellen daarin dat ze in 

februari met verlof naar Nederland zullen komen. Ze hopen dat ze ook 

weer bij ons welkom zijn om te vertellen over het werk dat zij doen.  

 

Daarnaast schrijven ze ook over het wel en wee in de 

projecten die zij onderhouden, waaronder het vertaalwerk 

aan het Bijbelboek Genesis. Er is veel te lezen. De 

volledige tekst van de nieuwsbrief vindt u op de website! 

 

Jelle Aantjes-van Dijk 

 

De geboorte van Jezus 

Velen gaan op kerstmorgen weer naar de kerk. Over de hele wereld. 

Miljoenen mensen zijn gaan geloven in het Christuskind. Al ruim 2000 jaar 

lang. Hoe kan dat toch? Het is nog steeds onbegrijpelijk: in dat kleine 

stadje Bethlehem een kindje werd geboren dat nu over de hele wereld 

bekend is. En als je nagaat wat de omstandigheden in de wereld van toen 

waren wordt je verwondering steeds groter.  

 

Palestina was geen vrij land maar ging gebukt onder Romeinse 

overheersers. Alle landen rondom de Middellandse Zee kwamen onder 

invloed van de Griekse cultuur. De Romeinse overheersers lieten dat zo. De 

Griekse god Zeus kreeg zodoende ook een plek in de tempel. Nazareth en 

Bethlehem waren in die cultuur maar provinciestadjes; Nazareth was zelfs 
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een heel onbeduidend plaatsje. Geen ideale omstandigheden zouden wij 

zeggen. Maar Matheus en Lucas laten wel 

opgetogen weten dat de geboorte lang van te 

voren werd aangekondigd.  

 

De viering van de geboorte van Jezus 

ontstond pas in de vierde eeuw in Rome. 

Waarschijnlijk ligt een kosmologische 

situatie aan Kerstmis ten grondslag. Er 

wordt beweerd dat de bijzonder heldere 

ster die de wijzen uit het oosten zagen, te 

maken had met de samenstand van de 

planeten Jupiter, Saturnus en Mars. Dat 

gebeurt maar eens in de 805 jaar en ziet er dan uit 

als een opvallend heldere ster. Maar in de vierde eeuw besloot men in 

Rome om de geboorte te herdenken op de datum van de zonnewende. 

Vanaf dat moment raakte de naam Christus-mis over de hele wereld in 

gebruik in de maand december.  

 

In de evangeliën word niet veel verteld onder welke omstandigheden en in 

welke wereldsituatie de geboorte van Jezus plaatsvond. Marcus en 

Johannes beschrijven het al helemaal niet, Mattheüs in slechts één zin. 

Alleen Lucas doet uitvoerig verslag. We moeten het dus hebben van wat 

bekend is over de geschiedenis van het Midden Oosten van die tijd.  

 

Over het tijdstip en het jaartal van Jezus’ geboorte bestaat weinig 

zekerheid. In de wintermaanden kan het in Palestina knap koud zijn. Vooral 

in de wat hoger gelegen gebieden. Alleen al om die reden is het niet 

waarschijnlijk, dat de schaapskudde en de herders nog ‘s nachts buiten 

waren. Bovendien waren er in die tijd weinig stallen, zoals wij die kennen. 

Veel vaker waren spleten in rotsen waar de dieren ondergebracht werden. 

Maar ook mensen vonden daar schuilplaatsen. Denk maar aan de verhalen 

over David, op de vlucht voor Saul. Dat speelt zich in dezelfde omgeving af.  

 

Over het geboortejaar hebben geschiedkundigen grote twijfels. Het is in 

ieder geval niet ‘het jaar 0’. Herodes de Grote was in die tijd koning over 

Israël. Hij was van half-joodse afkomst en werd door zijn onderdanen 
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hartgrondig gehaat. Zijn keizerlijke vertegenwoordiger in Palestina was 

Quirinius. Jezus werd geboren toen Herodes de Grote nog leefde, maar we 

weten dat hij stierf in het jaar 4 voor Christus. Gezien het verhaal over de 

kindermoord is het aannemelijk, dat Jezus toen ongeveer twee jaar oud 

moet zijn geweest. Dan kom je uit op een vermoedelijk geboortejaar dat 

zes jaar eerder ligt, dan het begin van onze jaartelling. Het verhaal over de 

wijzen zou sterrenkundig hiermee kunnen kloppen, want berekeningen 

over het samenvallen van de drie sterren komen uit op ongeveer zeven jaar 

voor het begin van onze jaartelling.  

 

Het zijn allemaal maar weetjes. Waar het om gaat, is dat wij vieren dat God 

zoveel om de mensen geeft en deze aardse schepping zo lief heeft, dat Hij 

ons niet verloren heeft willen laten gaan. Daarom was zijn ultieme offer de 

geboorte van het Christuskind die Zijn leven heeft geleefd onder ons en 

Zijn leven heeft gegeven als Koning der koningen.  

Gijs van Raalten  

 

Verschijnen kerkblad 2024 

In 2024 verschijnt het kerkblad weer in de week vóór de eerste zondag van 

de maand. Uitzonderingen hierop is het nummer voor kerst/januari, dat op 

de zaterdag voor vierde advent uitkomt. Begin augustus en begin 

december verschijnt er geen kerk blad. De data voor het aanleveren van 

kopij voor de betreffende nummers vindt u hieronder. Aanleveren van kopij 

kan tot maandagavond 18:00 uur.  

 

Uitgave Inleveren kopij  

februari 2024 22 januari 

maart 2024 19 februari 

april 2024 25 maart 

mei 2024 22 april 

juni 2024 20 mei 

juli/augustus 2024 24 juni 

september 2024 26 augustus 

oktober 2024 23 september 

november/december 2024 21 oktober 

kerst 2024/januari 2025 9 december 

Jelle Aantjes-van Dijk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Scriba: vacature 

 kerkenraadvleddernijensleek@gmail.com  

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Gerrit van den Ham, 0521-382601 

 cvkpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Rekeningnummers   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL57 RABO 0361 2623 37  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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