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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   De Burcht 12, 8332 GM Steenwijk 

   06-10162761, wilma.vanderlinden@ziggo.nl   

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het meinummer uiterlijk maandag 22 

april om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week voor 

zaterdag 4 mei bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad van juni is 

20 mei. Bijlagen mogen via e-mail worden aangeleverd in Word. De 

redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, 

niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  

‘ 
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Emmaüs 

 

“Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.” 

Wij boden dan het avondbrood 

de vreemde man, die langs de baan 

met ons was meegegaan. 

En wijl Hij, ’t zegenend, de ogen sloot, 

gebeurde het: Zijn aangezicht 

verklaarde in een Hemels licht, 

waarin Hij plotseling verdween... 

Dit was het wonder. 

Wij stonden weer alleen, 

doch vouwden blij onz’ handen. 

Het was alsof Hij door ons heen verdween 

en ’t licht in ons is blijven branden. 

Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Tekst: Felix Timmermans 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 

7 april 

10:00 uur 

Ds. L. Winters (Kraggenburg) 

dienst voor school & gezin 

1e collecte: Malawi 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Geen dienst 

   

14 april 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. G. Van den Dool (Vledder) 

koffiedrinken 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 
   

21 april 

10:00 uur 

Mw. D. Rietveld (Bleiswijk) 

1e collecte: Mikondo 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikant 

Geen dienst 

   

28 april 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. I. Boersma (Beilen) 

1e collecte: MedAir 

2e collecte: kerk 

Uitgang: gebouwen 
   

28 april  

16:30 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Taizéviering 

Geen dienst 

   

4 mei 

19:00 uur 

T.T. Tjepkema (Heerenveen) 

dodenherdenking 

Geen dienst 

   

5 mei 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

1e collecte: KiA noodhulp 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Geen dienst 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

 

 

 

Taizéviering 

Zondag 28 april om 16.30 uur zal er weer een Taizéviering zijn in de 

Dorpskerk. Het thema van deze viering is ‘vrede vieren’. De organisatie 

berust bij de Werkgroep Liturgie. De algehele leiding is in handen van Hans 

Procee en de piano wordt bespeeld door Gerrit van den Dool. Verdere 

medewerking wordt gegeven door Gerdien en Marike Vastenhoud 

(blokfluiten). Voorafgaande aan de viering oefenen we 

samen een aantal liederen.  

 

In de Taizé vieringen wordt veel gezongen. Melo-

dieën die eenvoudig in het gehoor liggen en die je 

gemakkelijk meezingt. Het zijn korte teksten, die 

telkens herhaald worden. Een manier van zingen, 

waarbij je gevoel volop de ruimte krijgt. Naast het zingen 

en het lezen van korte teksten spelen momenten van stilte een belangrijke 

rol  in de vieringen. De viering die wij houden, is een viering in de sfeer van 

hoe dat in vieringen in Taizé gaat. Graag heten we ook nu ouderen en 

jongeren van harte welkom. 

Namens de Werkgroep Liturgie,  

Hans Procee 

 

Herdenkingsdienst 4 mei 

Op 4 mei worden de mensen herdacht, die in de Tweede Wereldoorlog 

hun leven lieten. Dankzij hun moed mogen wij al 79 jaar in vrijheid leven. 

Het is zinvol hier tenminste éénmaal per jaar bij stil te staan. Helaas zijn er 

maar weinig landen in de wereld  waar mensen zoveel vrijheid hebben als 

wij. Veel mensen lijden onder geweld, machtsmisbruik en onrecht. Ook dit 

willen we op 4 mei herdenken.  
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De Interkerkelijke Contact Commissie organiseert elk jaar voorafgaande 

aan de Stille Tocht om 19:00 uur een herdenkingsdienst in de Dorpskerk te 

Vledder. De voorganger is een vertegenwoordiger van de RK kerk in 

Wilhelminaoord. In deze dienst worden ook de namen genoemd van de 

mensen die in onze dorpen hun leven hebben 

gelaten. 

 

Na de dienst vertrekt om 19:45 uur 

de stoet vanaf de Tippe naar het 

Monument op de Brink waar om 

20:00 uur de herdenking plaats zal 

vinden. De muziekvereniging VCE - 

Westerveld speelt bij deze 

plechtigheid de Last Post en na de 

twee minuten stilte het Wilhelmus. 

Dan worden bloemen gelegd bij het 

Monument. Ook u kunt van deze 

gelegenheid gebruik maken. Daarna spreekt een 

afgevaardigde van het College van Burgemeester en Wethouders een kort 

woord. Iedereen die aan deze herdenking wil deel 

nemen wordt van harte uitgenodigd voor de 

interkerkelijke viering en de Stille Tocht. 

 

Tevens wordt op 4 mei om 12:00 uur bij het 

Monument op de hei van Doldersum een 

herdenking gehouden als nagedachtenis aan de 

jonge mannen die hier in de Tweede 

Wereldoorlog zijn gefusilleerd. Hun nabestaanden 

komen hier dan altijd bij elkaar, maar ook vele anderen 

die zich hierbij betrokken voelen. Er wordt gezongen door een koor uit 

Oosterwolde en er wordt op indringende wijze verteld over de waanzin van 

de oorlog. Dit is een bijzonder indrukwekkende bijeenkomst, en ook hier 

bent u van harte welkom.  

Namens het 4-mei-comité, 

Johan en Lammie Roffelsen 
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PASTORAAT 
 

 

 

 

De familie Spijker heeft zich over laten schrijven naar de PKN kerk in 

Noordwolde. Wij kennen hen allebei als betrokken gemeenteleden. Jelle 

was ook diaken in de Streekkerk, voordat de gemeentes in Vledder en 

Nijensleek fuseerden. Wij willen jullie hartelijk danken voor de inzet voor 

onze gemeente en hopen dat jullie je in de nieuwe gemeente thuis mogen 

voelen.  

 

Mw. G. Voerman is vorig jaar in december gevallen zij brak daarbij haar 

heup. Zij werd geopereerd, maar na complicaties met de geplaatste pen, 

die niet goed zat moest zij nogmaals geopereerd worden. Zij mocht weer 

naar huis en loopt met een rollator. Zij krijgt nog begeleiding van de 

fysiotherapie. 

 

De toestand van mw. M. Tadema gaat langzaam achteruit, maar “zij plukt 

iedere dag” en geniet van wat nog wel kan. Zij 

waardeert contact met gemeenteleden door 

een bezoekje of een kaartje. Mocht u haar 

willen bezoeken dan wel graag een afspraak 

maken. Het adres van de familie Tadema is 

De Beugel 17, 8332 JV Steenwijk.  

 

Dhr. R. Boersma werd opgenomen in het 

ziekenhuis met een longontsteking. Hij is nu 

weer thuis en herstellende.  

 

Mevrouw R. Kok moest door beperkingen de auto afstoten, dat viel niet 

mee, want zo raak je ook een stuk vrijheid kwijt. Gelukkig heeft zij goede 

hulp en mensen die naar haar omzien. Door de ophaaldienst naar de kerk 

kan zij nog deelnemen aan de kerkdiensten. Dit werkt voortreffelijk. 
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Er zijn uiteraard meer gemeenteleden die kampen met 

gezondheidsproblemen soms chronisch of zorgen hebben over 

gezondheid van mensen die hen dierbaar zijn. Wilt u ons melden als er 

zorgen om gezondheid zijn of er juist iets te vieren is. Dat biedt ook een 

kans om met elkaar mee te leven. 

 

Wij hebben ook afscheid moeten nemen van gemeenteleden. Op zondag 3 

maart is dhr. B. Dudok van Heel overleden op 83 jarige leeftijd. Hij woonde 

in de Borgstee. Afscheidsdienst vond plaats in de Dorpskerk en werd 

ingevuld door familie en vrienden. Er werden indringende verhalen 

gedeeld, dierbare herinneringen en humoristische momenten.  

 

Op zaterdag 16 maart, is mw. J . Bisschop-Veldhuizen overleden op 71 

jarige leeftijd. De uitvaart vond in besloten kring plaats. Iedereen in Vledder 

kende haar. Zij was jaren aan haar rolstoel gebonden, maar dat 

belemmerde haar niet in haar contacten, vanuit de schilderswinkel en in 

haar scootmobiel. Je kwam haar overal tegen en zij werd gewaardeerd 

door haar positieve instelling. Wij wensen de familie en hun dierbaren veel 

sterkte toe in deze moeilijke tijd.  

Sjoukje de Wit 

 

Bloemengroet 

De afgelopen twee maanden uit de kerk bezorgd bij de volgende 

gemeenteleden: 

 

Mw. R. Kok-Witvliet    Dhr. en mw. Van Antwerpen 

Dhr. en mw. Jubbega    Mw. Jansen-Schoenmaker 

Dhr. J. de Wit     Dhr. G. van Raalte 

Mw. W. Middelwijk-den Bosch   Mw. De Jonge-Vos 

Mw. Have-Godwalt    Mw. A. Bergsma-Kreuze 

Mw. J. Spijker-Hofman    Mw. Dudok-van Heel 

Mw. Voerman     Dhr. en Mw. Pit 

Mw. T. Wiegman-Jubbega   Dhr. R. Boersma 

Dhr. Bisschop 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 
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VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

Eind februari heeft de classispredikant ds. Peersmann ons bezocht. Voor 

het verkrijgen van een toestemming van de classis om een predikant te 

beroepen is het nodig dat zij een positief advies uitbrengt aan het 

Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken 

(CCBB). Ds. Peersmann heeft zich uitvoerig laten 

voorlichten over de situatie van onze kerk. Van 

belang bleek vooral de bereidheid tot 

samenwerking met naburige gemeenten. En die 

bereidheid is er! Zo zijn er contacten met de andere 

kerken vanuit de Missie Westerveld en ook zijn er 

gesprekken met Wapserveen en Havelte. Al snel 

daarna kwam begin deze maand de toestemming van 

het CCBB dat er geen belemmering is om te beginnen met 

het traject voor het beroepen van een predikant. Wel moet de benodigde 

informatie nog naar het CCBB om de solvabiliteitsverklaring te krijgen.  

 

Bij het schrijven van dit verslag is daar nog het wachten op. De eerste 

stappen voor het instellen van een beroepingscommissie zijn intussen al 

gezet. De vraag is wie in deze commissie gaan plaats nemen. Ook zal er 

een profielschets moeten komen voor de nieuw te beroepen predikant. Op 

de gemeentemiddag op 20 maart is de gemeente hierover geïnformeerd. 

Hierover later meer. 

Namens de kerkenraad, Sybrand Metz 

 

De beroepingscommissie 

In de afgelopen periode is de beroepingscommissie samengesteld uit zo 

divers mogelijke lagen van de gemeente. De commissie bestaat uit Martijn 

van Dijk, Jetty Baas, Jan van Antwerpen, Bram Kok en Silvia Bijker. De 

komende tijd zal de commissie beginnen met kennismaken, het verkennen 
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van de taak die op haar wacht en beraden op welke stappen er nodig zijn 

om bij dat einddoel te komen.  

 

Via deze weg vragen wij direct aan de gemeente: Welke predikant is er de 

afgelopen periode op een bepaalde manier uit gesprongen en heeft indruk 

op u gemaakt? Graag ontvangen wij een naam/namen van predikanten die 

voor u opvielen.  

Namens de beroepingscommissie, Silvia Bijker 
 

 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 

 
 

Diaconale collectes 

7 april  Collecte voor het project in Malawi dat ondersteund wordt 

door de school De Bron. 

 

21 april  Mikondo, het onderwijsproject in Afrika waar Mieke 

Rang zich voor inzet. 

 

28 april  MedAir. Deze christelijke hulporganisatie zet zich 

wereldwijd in voor noodhulp op de meest 

afgelegen plekken. 

 

Koffiedrinken  

Op woensdag 3 april om 10.00 uur is De Gerf weer open voor het drinken 

van een kopje koffie, met daarbij een goed gesprek. Iedereen is welkom. 

Dinsdag 9 april, ook om 10.00 uur, is de Streekkerk open voor een ieder. 

 

Feest van de Geest 

Elke twee jaar wordt er in diverse kerken het Feest van de Geest gevierd. De 

start is op Hemelvaartsdag en eindigt op tweede Pinksterdag. In het 

kerkblad van mei kunt u daar meer over lezen.  
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Op Hemelvaartsdag (9 mei) het weekend daarop (11 en 12 mei) en het 

weekend van Pinksteren (18, 19 en 20 mei) is de kerk geopend van 13:00 

tot 17:00 uur. De bedoeling is dat er van 13:00 tot 15:00 en van 15:00 tot 

17:00 uur vrijwilligers aanwezig zijn als gastheer of -vrouw. Hierbij een 

oproep om zich hiervoor aan te melden bij ondergetekende.  

 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte (0521-380766) 
 

 

 

 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

 
 

 

Kliederkerk 

Waar we in 2020 heel enthousiast met een groepje begonnen aan 

Kliederkerk, heeft het daarna een poosje stil gelegen. Inmiddels heeft ook 

dominee Marianne afscheid genomen van de kerk hier in Nijensleek en 

Vledder. Als gezin kijken we terug op heel fijne Kliederkerkdiensten. De 

kinderen hebben er hele fijne herinneringen aan 

en dit krijg ik ook regelmatig terug van 

andere ouders.  

 

We willen graag de draad weer 

oppakken door eerst verhalen te 

herhalen die we al eens gedaan 

hebben. Het lijkt ons fijn om elkaar 

weer te ontmoeten. Op deze 

manier is het eerst ook behapbaar 

voor ons als gezin. Hopelijk treffen 

we ook nieuwe gezinnen en kunnen 

we wellicht een nieuwe groep 

enthousiaste ouders vormen om samen 

nieuwe verhalen uit te werken in creatieve activiteiten.  
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Hoe ziet een Kliederkerk in de Kliederschuur eruit? We ontmoeten elkaar 

en zingen liedjes. Dan lezen we het gekozen verhaal voor uit een 

prentenboek. We gaan het verhaal ervaren en beleven door middel van 

sensorische en creatieve activiteiten. We bespreken het verhaal en de 

activiteiten na waarna we gezellig afsluiten door samen te eten. Hiervoor 

mag iedereen wat mee nemen. Helemaal leuk als het past bij het thema 

natuurlijk! Kliederkerk is op zondagen van 10:00 tot 12:00 uur in de 

Kliederschuur en is bedoeld voor mensen van 0 tot 100 jaar! Er zijn geen 

kosten aan verbonden (behalve bij het Winterfeest). Een donatie is wel fijn. 

Je kunt je opgeven via de online agenda van de Kliederschuur: 

https://ap.lc/jPKsc. 

 

Een overzicht van de data: 

zondag 2 juni: de ark van Noach 

zondag 7 juli: Jona en de walvis  

zondag 15 september: het scheppingsverhaal  

zondag 13 oktober: David en Goliath  

zaterdag 21 december: kerstverhaal met lichtjestocht (Winterfeest) 

 

Dan nog even een boekentip voor de komende Paasdagen: het verhaal het 

trouwe ezeltje is een heel mooi laagdrempelig verhaal om samen te lezen 

met je kinderen en of kleinkinderen. Het vertelt het paasverhaal vanuit de 

beleving en emoties van het ezeltje. 

 

Namens de organisatie van de Kliederkerk,  

Monique Oostindie 

 

Expositie jong talent 

Tijdens de Vleddermarkten op de dinsdagen in 

juli en augustus organiseren we in onze 

Dorpskerk in Vledder weer een expositie. Al 

eerder deden we een oproep voor exposanten 

voor deze periode, maar er is nog plek voor 

meer creatief talent. Dit keer nodigen we nadrukkelijk 

jongeren van 15 jaar tot 40 jaar uit Vledder of directe omgeving uit om hun 

creatieve uitingen te laten zien. We denken aan schilderen, tekenen, 

fotografie, beeldhouwen, poëzie, muziek, driedimensionaal. Heb je 
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belangstelling om mee te doen of ken je iemand met dergelijke creatieve 

gaven, neem dan contact op met Sybrand Metz (06-13832652), Luuk Groen 

(0521-381831) of Nico Dirkzwager (021-380981). Sluiting van opgave is 20 

april. Zegt het voort! 

Sybrand Metz 
 

Overschrijven 

Na een periode van wikken en wegen hebben wij 

besloten ons te laten overschrijven naar de PKN 

gemeente Lindestreek te Noordwolde. De beslissing om 

de kerk in Nijensleek achter te laten, doet ons zeer. We zijn 

er gedoopt, hebben er belijdenis gedaan, zijn er getrouwd en ook onze 

dochters zijn er gedoopt door ds. Medema.  

 

Hartelijke groet, Aafje en Jelle Spijker 

 

Bedankt 

Op deze manier willen we jullie graag bedanken voor de warme 

belangstelling in de vorm van mooie kaartjes, telefoontjes 

en bezoekjes. We krukken nog wat aan, maar het gaat 

de goede kant op.  

Groetjes, Geert en Aly de Jonge 

 

Ophaaldienst 

Hebt u problemen met vervoer naar de kerk en u wilt toch 

graag de dienst bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de 

gemeenteleden in het onderstaand schema. U vindt hier de namen met 

telefoonnummers van de mensen die voor het vervoer zorgen voor de 

betreffende kerkdienst. Jan Siderius coördineert de ophaaldiensten. 

 

7 april          L. Middelbrink      0521-381708 

14 april         J. Siderius             0521-387933 

21 april          N. Dirkzwager     0521- 380981 

28 april          Fam. Boersma     0521-382433 

4 mei             L. Middelbrink     0521- 381708 

5 mei             J. Siderius             0521- 387933 

Jan Siderius 
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De dood van Jezus   
David Flusser (1917 - 2000) was een zeer bekende Joodse bijbelweten-

schapper die zich verdiepte in het proces na de gevangenneming van 

Jezus. Hij legde de beschrijvingen van de evangelisten naast elkaar en 

vergeleek dat met wat bekend was over de Joodse cultuur van die tijd. Hij 

komt tot de conclusie dat Lucas het proces over de veroordeling van Jezus 

het meest waarheidsgetrouw beschrijft.  

 

Het viel hem op, dat de farizeeën in de eerste drie evangeliën niet 

genoemd worden in het proces tegen Jezus. Hij onderbouwt zijn mening, 

dat er waarschijnlijk helemaal geen nachtelijke zitting in het huis van de 

hogepriester heeft plaats gevonden, zoals Marcus dat beschrijft. Het is zeer 

goed mogelijk dat Marcus ten onrechte heeft vermeld dat het sanhedrin 

toen het besluit had genomen om Jezus ter dood te veroordelen. Als dat 

wel zo was geweest, dan was Jezus na zijn overlijden bijna zeker begraven 

in een graf, dat de hoge raad gereserveerd hield voor mensen die op last 

van de hoge raad waren terecht gesteld. Jezus werd vanuit zijn gevangenis 

voor het tempelbestuur gebracht. Het tempelbestuur was slechts een 

onderzoekscommissie, zij spraken nooit het vonnis uit. Zij wilden van Jezus 

bewijs horen en dat gebruiken bij hun volgende stap: overlevering aan het 

Romeinse stadsbestuur. Daar vroegen de Romeinen en de hogepriester aan 

Jezus over zijn rol als Messias. Want van een onruststoker die beweerde dat 

hij de Messias was, moesten ze niets hebben.  

 

Zo kwam hij bij Pilatus. Pilatus stond in die 

jaren bekend als een wrede schurk. Philo, de 

joodse filosoof uit Alexandrië, beschrijft 

Pilatus als een man met een starre en wrede 

instelling: omkoopbaar, gewelddadig, zijn 

frequente executies van gevangenen zonder 

voorafgaand proces. Flusser vraagt zich af 

hoe het is te rijmen met de schets van Pilatus, 

die de evangelisten noemen: een gevoelig man, 

rechtvaardig, pion in de handen van de Joodse 

leiders. Flusser vraagt zich af of de eeuwenlang geldende opvatting dat de 

joden schuldig waren aan de dood van Jezus en Pilatus zijn handen in 

onschuld waste, wel juist is, of dat Pilatus in feite de enige monsterachtige 
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misdadiger is geweest.  

 

Op het joodse paasfeest was het de gewoonte, dat de Romeinse 

gouverneur een gevangene vrij liet. Voor de hoorzitting van Pilatus was al 

een selecte menigte verzameld. Ongetwijfeld niet al die gewone mensen, 

die een week daarvoor met palmtakken en hosanna geroep Jezus hadden 

verwelkomd bij zijn intocht in Jeruzalem. Het was 

waarschijnlijk een massabetoging, die door Pilatus zelf  

                was georganiseerd. Dit soort massabetogingen 

organiseerde Pilatus meer.  

 

Toen kwamen de Romeinse soldaten aan de beurt 

om Jezus te vernederen. Ze deden hem een purperen 

mantel om, vlochten een doornenkroon en drukten 

die op zijn hoofd. Ook drukten ze hem een riet in 

zijn rechterhand. De soldaten knielden voor hem , 

spuugden naar hem, trokken de rieten scepter 

weer uit zijn hand en sloegen hem ermee op zijn 

hoofd, want dat was al een oud kinderspelletje, 

waarbij je moest raden wie jou had geslagen. 

Nadat Jezus zo vernederd was, ging Jezus naar de terechtstellingsplaats. 

Met nog twee mannen werd hij gekruisigd; Jezus in het midden. Dat was 

hun afsluitende wrede ‘eerbewijs’ aan de ‘koning van de joden’. 

 

Gijs van Raalten 
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Uit de oude boeken 

Ik mocht lezen in oude boeken. En dan bedoel ik niet de boeken uit het 

Oude of Nieuwe Testament, maar in de boeken waarin de notulen van de 

vergaderingen van de kerkenraad opgetekend zijn, te beginnen bij de 

notulen van 20 januari 1912. De kerkenraad vergadert dan op 

zaterdagavond, wat een aparte dag voor een vergadering lijkt. De 

ouderlingen op dat moment zijn P. v.d. 

Schoot, A. Delftsma, R. Veenstra, J. 

Bos en L. Lugtmeier. Diakenen zijn 

J. Otten, H. Stobbe, Reind. 

Veenstra, A. Beun Jzn. en K. 

Wanders. Sommige van 

deze namen komen nog 

voor in ons dorp! 

 

Ook dan is de financiële 

toestand niet rooskleurig. 

Er wordt besloten een 

huis aan huis collecte te 

houden. De burgemeester 

geeft toestemming voor 

deze collecte als die binnen 

drie keer 24 uur meegedeeld 

wordt aan het gemeentebestuur.  

 

Dan wordt de aanmelding van 18 catechisanten voor de catechisatie om 

aangenomen te kunnen worden tot lidmaat besproken. De voorzitter, ds. H. 

Stoel, merkt op dat een aantal van hen weinig ter kerke komt, anderen 

blijken maar geringe kennis te bezitten. Omdat ze trouw op de 

bijeenkomsten komen worden ze tenslotte allemaal toegelaten.  

 

De volgende vergadering is op woensdagavond 17 april 1912. In deze 

vergadering wordt het wel en wee met de kerkvisitatoren besproken. 

Alvorens de visitatoren, ds. Knotterus uit Zuidwolde en ds. Sonies uit 

Ruinen, binnengelaten worden, wordt een verzoek van de Gereformeerde 

Kerk uit Nijensleek besproken. Het verzoek behelst om een collecte te 

mogen houden op het kerkhof bij begrafenissen. Dat geld komt dan ten 
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goede aan de diaconie. Hiervoor wordt toestemming verleend, daar men 

het alleszins redelijk vindt, mits de Gereformeerde kerkenraad zelf voor de 

inzameling zorgt. Tegenwoordig komt het ook voor dat er een collectebus 

voor een goed doel bij de uitvaart aanwezig is.  

 

Dan wordt de leiding overgedragen aan de visitator ds. Knotterus. Er wordt 

meegedeeld dat de sluiting van de archiefkist niet voldoet. De kerkenraad 

zal dat onder de aandacht brengen van de kerkvoogdij. Men verzoekt een 

lidmatenboek bij te houden. Ook wordt om een trouwboek verzocht. Er 

bleek echter dat er sinds 1817 een trouwboek werd bijgehouden, dit loopt 

tot 1867. Er wordt beloofd hier aandacht aan te schenken.  

 

Dan komen nog allerlei andere zaken aan de orde zoals, de zending, dat 

het traktement van de predikant niet volgens het nieuwe reglement is 

vastgesteld. Tenslotte vinden enkele leden van de kerkenraad dat er wel 

erg veel praktische zaken aan de orde zijn geweest en er weinig aandacht 

was voor her geestelijk welbevinden van de kerkgemeenschap. De 

vergadering wordt besloten met een ‘heilwensch’. 

 

Nico Dirkzwager 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: vacature 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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