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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   De Burcht 12, 8332 GM Steenwijk 

   06-10162761, wilma.vanderlinden@ziggo.nl   

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10,  

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het juli/augustusnummer uiterlijk 

maandag 24 juni om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in 

de week voor zaterdag 6 juli bezorgd. Inleverdatum van 

kopij voor kerkblad van september is 26 augustus. 

Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) worden 

aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het 

recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te 

plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief 

zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, 

luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet 

dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 

Wat hier gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:  

“Aan het einde der tijden, zegt God,  

zal ik over de mensen mijn geest uitgieten. 

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 

jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.  

Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 

zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,  

zodat ze zullen profeteren.” 

Handelingen 2 : 11 - 18 

Bron: NBV 

 

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden 

iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen 

en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en 

verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag 

kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood 

bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en 

vol vreugde. Ze geloofden in God en stonden in de gunst bij het hele volk. 

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden 

worden. 

Handelingen 2 : 43 - 47  

Bron: NBV 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 

2 juni 

10:30 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

tentdienst, lunch 

Collecte: Edukans 

Geen dienst 

   

9 juni 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. J. van der Mark (Wolvega) 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 
   

16 juni 

10:00 uur 

Ds. K. de Graaf (Nijensleek) 

1e collecte: Open Doors 

2e collecte: kerk 

Uitgang: gebouwen 

Geen dienst 

   

23 juni 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. G. Knol (Steenwijk) 

1e collecte: regionaal diaconaal fonds  

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgel 
   

30 juni 

10:00 uur 

Ds. T. Braam (Wittelte) 

bevestiging ambtsdrager, 

koffiedrinken 

1e collecte: KiA noodhulp 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

Geen dienst 

   

7 juli  

10:00 uur 

Geen dienst Ds. B. van den Brink (De Wijk) 

Heilig Avondmaal 

1e collecte: Mikondo 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 
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PASTORAAT 
 

 

 

 

Wilma van der Linden is voor het pastoraat in onze gemeente even afwezig 

geweest in verband met haar vakantie in Spanje. Zij was tegelijkertijd 

werkzaam in de Nederlandse gemeente in Denia. Zij omschreef het zelf als 

een werkvakantie. Wij hopen dat zij na de drukke periode van de 

verhuizing in april de draad weer met frisse moed op kan pakken. De 

komende periode hoopt zij weer verschillende gemeenteleden te 

bezoeken. 

 

Op 14 mei is mw. M. Tadema overleden. Op de kaart stond namens de 

familie: Na een rijk, voltooid en gedeeld leven, werkelijk begaan met 

mensen en niet op uiterlijk vertoon, is Marjanne ingeslapen. De 

herinneringsdienst vond plaats op 23 mei vanuit de Dorpskerk. Marjanne 

heeft zich op allerlei manieren ingezet voor onze gemeente 

en ook daarbuiten. Zo was zij jaren koster in de 

Dorpskerk. Zij was zeer betrokken, stond klaar voor 

mensen die kampten met ziekte of verdriet. Met haar 

verpleegkundige achtergrond waarin zorg centraal 

stond, bleef zij zich inzetten voor haar medemens. 

Ondanks haar ziekte bleef Marjanne genieten van wat 

nog wel kon. Wij wensen de familieleden en hun 

dierbaren veel sterkte toe met dit verlies.  

 

Familie Jonkers uit Steenwijk mocht hun 60 jarig huwelijk vieren. Tijdens de 

kerkdienst werd hier al aandacht aan besteed, maar wij willen hen ook op 

deze wijze nog een keer feliciteren met dit bijzondere jubileum, want dat is 

het. 

 

Het is weer examentijd een spannende periode voor de jongeren die 

examens moeten afleggen. Wij wensen hun veel sterkte toe en hopen op 
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een goed eindresultaat. Ook zijn er al geslaagden. Annieka Dijkhuizen heeft 

haar opleiding tot dierenartsassistente afgerond en is inmiddels ook al 

werkzaam in de dierenartsenpraktijk in Noordwolde/Oosterwolde. 

Gefeliciteerd met het slagen en de baan. 

 

Er zijn uiteraard meer gemeenteleden, die kampen met 

gezondheidsproblemen soms chronisch of zorgen hebben over mensen die 

hen dierbaar zijn. Wilt u ons melden als er zorgen zijn om gezondheid of 

juist iets te vieren valt? Dat geeft ook mogelijkheden om met elkaar mee te 

leven.  

Sjoukje de Wit 

 

Bloemengroet  

De afgelopen maand zijn de bloemen als felicitatie of als groet en 

bemoediging gegaan naar: 

 

Dhr. W. Jubbega     Dhr. en mw. Hornstra  

Mw. D. Middelbrink    Mw. G. Venhuizen  

Mw. Piest      Mw. A. Winters  

Dhr. en mw. Jonkers    Dhr. en mw. G. de Jonge  

Mw. Oostra   

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

 

 
 

VAN DE PREDIKANT 
 

 

 

 

Op 21 juli is er een openluchtdienst achter het Koloniekerkje in 

Frederiksoord. De dienst begint om 11:00 uur en het thema is ‘Wij willen 

zingen van grote dingen!’ Wij willen er een fijne dienst van maken rondom 

de betekenis van zingen; alleen of juist met elkaar. Het idee is om u hierbij 

te vragen om ons liederen aan te reiken. Bijvoorbeeld liederen die u graag 

zingt, waar u dierbare herinneringen aan heeft of die op een bijzonder 
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moment in uw leven u hebben geholpen en hebben getroost. Aangezien 

de muzikale begeleiding hier graag op wil inspelen maar ook tijd nodig 

heeft om te oefenen, vragen wij u vóór 1 juli aanstaande 

een lied aan mij door te geven. Het hoeft niet perse uit 

het nieuwe liedboek te zijn. Het mogen ook oude 

liederen zijn, of bekende andere liederen.  

 

Het mooiste is natuurlijk als u mij het lied meldt 

met het verhaal erbij over het waarom van juist 

dit lied. Dus het verhaal achter dit lied. U mag dit 

natuurlijk zelf in de dienst vertellen maar dat wil 

ik ook al of niet anoniem voor u doen. U kunt een 

lied aan mij door geven per telefoon of app (06-

10162761) of per mail (wilma.vanderlinden@ziggo.nl). Ik kijk uit naar uw 

reactie!                                                   

Wilma van der Linden 
 

 
 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

In de kerkenraadsvergadering is de gemeentemiddag van 20 maart 

geëvalueerd. Daar is toen besloten om de Streekkerk eind dit jaar te 

sluiten. In een goede sfeer is dit moeilijke besluit genomen. Om te zien wat 

nu de mogelijkheden zijn voor het gebouw, verhuur of 

verkoop, zal er een klankbordgroep geformeerd 

worden.  

Na een tijdlang vacatures te hebben vermeld voor 

voorzitter en scriba van de kerkenraad, kwam de 

verheugende mededeling dat Silvia Bijker in de 

herfst voorzitter wordt. Jelle Aantjes-Van Dijk heeft 

zich beschikbaar gesteld voor de taak van scriba. Als er 



- 8 - 

geen gegronde bezwaren zullen worden ingebracht, 

zal hij in de dienst van 30 juni worden bevestigd 

door ds. Tia Braam. Matijn van Dijk-Aantjes neemt 

de redactie van het kerkblad 

over van Jelle. Dit zijn 

belangrijke functies in 

onze gemeente en we 

zijn heel blij dat deze 

mensen bereid zijn dit werk 

op zich te nemen!  

De jaarrekeningen van de diaconie en het College 

van Kerkrentmeesters zijn deze vergadering door de 

kerkenraad goedgekeurd. Nu de beroepingscommissie voltallig is kunnen 

ze binnenkort aan de slag. Regel is dat de commissie begeleid wordt door 

een deskundige, meestal een predikant en die moet nog gevonden 

worden. 

Grote waardering is er voor ds. Hans Procee, die de vele diensten met 

Pasen heeft geleid en ook weer bereid was plotseling een dienst te moeten 

vervangen. Zo horen we ook goede berichten uit de wijk over de bezoeken 

van Wilma van der Linden. In mei is zij afwezig voor onze gemeente. In 

geval van nood kunnen we een beroep doen op Dineke van Oort uit 

Hoogeveen.  

 

De Stichting Activiteiten Vledder biedt op zondag 2 juni de feesttent aan 

om daar de dienst te houden met aansluitend een brunch. Bij het maken 

van dit verslag moet nog het een en ander geregeld worden. Tegen tien 

uur sloot Wim Hooijer een blij gestemde 

vergadering. 

 

Inmiddels (enkele weken na de vergade-

ring) zijn de nodige voorbereidingen 

getroffen voor de tentdienst op zondag 2 

juni. Deze dienst begint om 10.30 uur en 

is op de Wellegiesweide. De dienst in de 

Dorpskerk komt dan te vervallen. De dienst 

2 juni - 10:30 uur 
tentdienst 

Welegiesweide! 
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wordt geleid door ds. Gerrit van den Dool en de samenzang wordt 

begeleid door een saxofoonkwartet. Na de dienst is er een gezamenlijk 

buffet met het harmonieorkest van VCE Westerveld. Het belooft een 

feestelijke dienst te worden waarbij natuurlijk alle dorpelingen en 

vakantiegangers welkom zijn. 
Namens de kerkenraad, Sybrand Metz 

 

 
 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 
 

Diaconale collectes 

2 juni  Stichting Edukans. Deze stichting zet zich in voor goed en 

veilig onderwijs voor kinderen en jongeren in landen als 

Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia. Er wordt gewerkt aan 

kwalitatief goede docentenopleidingen en goed 

lesmateriaal, zo kan er voor kinderen en jongeren het 

verschil gemaakt worden, want onderwijs is de kans voor je 

leven 

 

16 juni Open Doors Deze stichting zet zich in voor 

vervolgde Christenen die om hun geloof 

worden gediscrimineerd, vervolgd, opgesloten 

of zelfs met de dood bedreigd worden. 

 

30 juni KiA Werelddiaconaat. Zorg en aandacht voor kwetsbare 

ouderen. In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er 

alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land 

van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. 

Moldavië kent geen zorgstelsel vanuit de overheid. KiA 

steunt de ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en 

ondersteunt mantelzorgers, zodat ouderen liefdevolle 

thuiszorg ontvangen.  
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Koffiedrinken  

Woensdag 5 juni is iedereen welkom voor een kop 

koffie om 10.30 uur in de Gerf. De schoon-

makers beginnen om 9.00 uur. Om half elf 

schuiven ze dan ook aan voor een kop koffie. 

Dinsdag 11 juni is iedereen welkom om 10.00 

uur voor koffie in de Streekkerk.  

 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 

 

Leprazending: strijd tegen lepra 

Leprazending bindt al 150 jaar de strijd aan ervoor te zorgen dat mensen 

geen lepra (melaatsheid) meer krijgen. We streven ernaar dat in onze 

werkgebieden in 2035 geen lepra meer is. Een te hoge ambitie? Zeker niet. 

Lepra is te behandelen. Van belang is om lepra vroegtijdig te ontdekken. 

Daar zetten we ons voor in. Teams van Leprazending zoeken de mensen 

op. Makkelijk is dit werk niet, want er is veel schaamte en stigma over de 

ziekte lepra. We vragen je in eerste instantie om gebed. Uiteraard 

zouden we het ook fantastisch vinden als je financieel 

bijdraagt om de strijd mee aan te gaan. Kijk 

op www.leprazending.nl om een indruk te krijgen wat 

voor impact het werk van Leprazending heeft. 

Herbert van Daalen,  

relatiebeheerder stichting Leprazending 

 

Vluchtelingen centraal op Bevrijdingsfestival 

Het lot van vluchtelingen in nood stond dit jaar letterlijk centraal op het 

Bevrijdingsfestival Groningen. De festivalorganisatie haalde 

vluchtelingenbootje ‘Hedir’ naar Groningen, INLIA toonde een expositie 

van foto’s van de dokter van Lampedusa en de contouren van een andere 

vluchtelingenboot. 

 

Duizenden mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Veilige, legale 

routes om hier te komen om asiel te vragen zijn er voor hen niet. De 

vluchtelingen die in 2014 in de 'Hedir' zaten hadden geluk. Zij overleefden 

het. Net als de 282 opvarenden van de ‘Meneer Vrijdag’, die in 2013 
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overstaken naar Lampedusa. De contouren van deze boot staan naast de 

zeecontainer met de foto’s van dokter Pietro Bartólo.  

Een groepje jongeren zit op de achtersteven en vraagt zich af wat zij 

kunnen doen: “Zo’n groot probleem, zo ver weg, Europa is er verdeeld 

over.” De INLIA-medewerker weet raad: “Je kunt bij 

de Europese verkiezingen stemmen op 

partijen die voor vluchtelingen opkomen en 

aan echte oplossingen werken. En je kunt 

in jouw dorp of stad opkomen voor 

goede opvang.”  

 

 In de zeecontainer tonen foto’s het 

werk van dokter Pietro Bartólo op het 

kleine eiland Lampedusa en op zee. Hij 

onderzoekt alle vluchtelingen die daar – 

levend of dood – aankomen. De dokter is 

tegenwoordig overigens ook lid van het 

Europees Parlement, om voor vluchtelingen te 

pleiten. Naast hoopgevende beelden, bijvoorbeeld van een bevalling, laat 

de tentoonstelling de verschrikkingen van de vlucht zien. Uitputting, 

onderkoeling, honger en dorst. Gewonden, verminkten, doden.  

 

Voor degenen die liever niet naar binnen gaan is er buiten informatie. Ook 

over Plan KAN, dat de asielopvang in Nederland fatsoenlijk, eerlijk en 

duurzaam wil regelen. Door mensen evenredig over gemeenten te verdelen 

in kleinschalige opvang; zo is er draagvlak en hoeft niemand buiten te 

slapen.  

Namens Inlia, Tonnie Bolte 
 

 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
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Feest van de Geest 

Het Feest van de Geest is weer voorbij. We mogen terugzien op een 

inspirerend en geslaagd project. Meer dan vierhonderd bezoekers mochten 

we gedurende de zes open middagen verwelkomen in 

onze Dorpskerk. Ook was er een prachtige 

opkomst in de diensten, onder andere op 

Hemelvaartsdag en met Pinksteren. Veel lof 

was er over het gezamenlijke project van de 

zes kunstenaars rond het thema troost. De 

medewerking van de blokfluitgroep Gaudete 

in de hemelvaartdienst en bij de opening van 

Feest van de Geest werd zeer gewaardeerd. 

Blij verrast waren we in de Pinksterdienst met 

het blazen op de cornet van Klaas van der Wal in 

harmonisch samenspel met onze organist. Dank ook 

aan de mensen die de beamer bedienden met een mooie weergave van 

passende beelden. Alle anderen die meegewerkt hebben rond de diensten 

en de open middagen onze oprechte dank.  

 

Op pinkstermaandag hadden we ’s avonds 

een geanimeerde afsluiting van het feest 

in de Gereformeerde kerk van Nijeveen 

met de kunstenaars en organisatoren 

van de regio Overijssel en Zuidwest 

Drenthe. Aan het slot verrasten de 

kunstenaars die in Vledder exposeer-

den ons met een kleine attentie en 

een prachtige kaart met de volgende 

tekst:  

 

“Lieve vrijwilligers en dominee Hans, wat 

was het fijn om te exposeren in jullie mooie 

Johannes de Doperkerk in Vledder. Hartelijk dank voor de 

gastvrijheid en hulp tijdens het Feest van de Geest 2024. Met 

hartelijke groet: Marry Bouma, Riny Smits, Hanneke Hultink, Anja 

Stuurman, Hanneke Breman en Ineke Heijstee.” 
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Dankjewel 

Vorig week bood de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Hans 

van de Rotte, als dank voor mijn inzet tijdens Pasen en Pinksteren ons een 

heerlijke attentie in natura aan. Het was een ware verrassing, waarvoor mijn 

heel hartelijke dank. 

 

Hans Procee 

 

Bedankt voor de bloemen 

Blij verrast was ik toen Teuni mij op 12 mei de 

bloemen uit de kerk kwam brengen. Een lichtpuntje 

in moeilijke dagen. Hiervoor heel hartelijk dank! 

Alie Winters 

 

Ophaaldienst  

Heeft u problemen met vervoer naar de kerk en u wilt toch graag de dienst 

bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de gemeenteleden in het 

onderstaand schema. U vindt hier de namen met telefoonnummers van de 

mensen die voor het vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst.  

 

2 juni  N. Dirkzwager     0521-380981  

9 juni  Fam. Boersma 0521-382433  

16 juni L. Middelbrink 0521-381708  

23 juni J. Siderius  0521-387933  

30 juni N. Dirkzwager 0521-380981 

Jan Siderius 

 

De voortgaande schepping en de evolutie 

We leven in de weken rondom Pinksteren; het Feest van de Geest. De 

eerste zin van de Bijbel heeft het al over Gods geest, ruach in het 

Hebreeuws, die over de aarde zweefde. God blijkt dus van het begin af aan 

tot nu toe voor ons te zorgen, op verschillende manieren weliswaar maar 

“hij laat niet varen het werk dat hij aan ons begon“. En het valt op, dat dag 

drie tot en met dag zes van het scheppingsverhaal in Genesis 1 een goed 

beeld geeft van de volgorde van de scheppingsdaden en waarom die 

volgorde zo belangrijk was. Tegenwoordig zouden we oneerbiedig zeggen 

‘daar is over nagedacht‘. God scheidt eerst het water en het land, zodat de 
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volgende stap mogelijk wordt: de geologie, over hoe het land is ingericht; 

de heuvels de bergen en de dalen.  
 

Dan is het is tijd voor de volgende stap: de flora. Het wordt groen op de 

aarde. Er groeien bomen, die vruchten en zaden geven, net als grassoorten 

en bloemen. En wanneer ze uitgebloeid zijn, zullen er zaden aan komen. Zo 

bereidt God een aarde voor, waarop mensen en dieren, zowel graseters als 

de bijen en hommels straks kunnen leven. God geeft daarmee een deel van 

zijn schepping uit handen. Zelfstandig zullen zaden uitkomen. God hoeft 

niet elke keer weer opnieuw zaden te scheppen. Ze hebben nu 

allemaal te eten. En nu is de schepping toe aan alles wat er 

in het water leeft en wat er in de lucht kan leven. De 

vierde dag is er sprake van ‘duisternis en licht’. En 

omdat het eerst duister was en daarna pas licht, 

beginnen alle joodse dagen en feestdagen ‘s 

avonds al en eindigen de dag daarna als de 

zon ondergaat. Maar het belangrijkste is het 

ritme in de 24 uur die nog moeten komen in 

de schepping; zodat mens en dier, als die er 

straks komen, hun rustperiode kunnen 

kennen.  

 

Dan komt de vijfde dag. Het is nog stil op 

aarde tot nu toe. Maar daar komt nu verandering 

in: alle op het land levende dieren worden 

geschapen: de kruipende dieren, het vee, de wilde 

dieren. Elke diersoort krijgt een plek om te leven; er is 

voor allemaal voldoende te eten. Hun opdracht is vruchtbaar te 

zijn, zodat wat God geschapen heeft, blijvend zal zijn. Een rabbijnse 

overlevering zegt over die laatste scheppingsdagen, dat God toen de 

poorten van de Hof van Eden opende, zodat mens en dier daar gebruik van 

konden gaan maken. Nu alles verder af was, schiep God pas de mens, 

zodat ook hij niet van de honger om zou komen. Hij mocht de bewaarder 

van de schepping van God zijn.  

 

Genesis 2 spreekt in de eerste 17 verzen over de Hof van Eden en het 

verbod om van de vruchten te eten van de Boom van Kennis van Goed en 
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Kwaad. De mens, Adam dus, was toen nog alleen. Het was een verbod van 

God aan deze mens. Eva was er toen nog niet. Sommige Hebreeuwse 

bijbeluitleggers concluderen daaruit, dat het onjuist is om Eva overal de 

schuld van te geven. Genesis 2 laat God eerst nog zeggen dat het niet 

goed is als de mens alleen is en dat God daarom alle dieren langs Adam 

leidt. Maar Adam vindt gen enkel wezen dat bij hem past. Geen Eva nog te 

bekennen! Pas daarna komt het bekende gedeelte, dat God daarom in een 

diepe slaap van Adam uit één van zijn ribben Eva formeert: dat wordt dan 

de tweede mens, die wel bij hem past. En pas daarna komen de 

hoofdstukken van de bijbel met Adam, Eva en de slang 

aan de orde. 

 

Als je de evolutie theorie van Darwin naast het 

bijbelverhaal legt, kom je tot de conclusie, 

dat zijn theorie minder ver afstaat van het 

bijbelverhaal dan menigeen denkt. Als 

God na het scheppen volgens het 

Genesisverhaal de schepping met een 

gerust hart zelf zijn gang kan laten 

gaan, is dat ook in zijn oneindige 

wijsheid onderdeel van zijn schepping. 

Darwin, die een priesteropleiding heeft 

gevolgd, ontleent zijn grondgedachte aan 

de bijbel! 

 

Gijs van Raalten 

 

 
 

 

 

 

EN VERDER… 
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Nieuwsbrief Jurgen en Katja 

We ontvingen de nieuwsbrief van mei van Jurgen en Katja over hun 

periode in Nederland en hoe zij ook hier hun werk voortzetten. Zij 

schrijven: 

 

“14 februari was de dag dat we na drie jaar voet op eigen bodem 

mochten zetten. We mogen genieten van een fijn huis in Oudewater, 

Utrecht. Het gezin waar we dit huis van huren heeft het speciaal voor 

zendelingen die op verlof komen beschikbaar gesteld. Het huis heeft 

de naam ‘Elim.’ Elim was de plaats waar de Israëlieten vlak na de 

uittocht uit Egypte tot rust mogen komen. Erg toepasselijk dus.” 

 

U kunt de volledige tekst van de nieuwsbrief lezen op 

https://shorturl.at/S7PK4.  

Jelle Aantjes-van Dijk 

 

Uit de oude boeken 

Vorige keer beloofde ik u iets meer te vertellen over dominee Han 

Hugenholtz, die van 1913 tot 1918 predikant was in onze gemeente. Na de 

wat wonderlijke aanstelling als predikant in Vledder 

blijkt de predikant goed te voldoen. Daar het 

traktement niet erg groot was, verdiende hij bij 

als elektricien. Op veel boerderijen in Vledder 

heeft de dominee de elektriciteit in huis 

gebracht. Voor zijn opleiding als predikant had 

hij al techniek gestudeerd.  

 

In deze periode woedde buiten onze landsgrenzen 

de Eerste Wereldoorlog. In 1918 vertrekt dominee 

Hugenholtz naar Purmerend. Men vroeg daar een antimilitaristische en 

actieve persoon voor de vredesbeweging. Daar had hij wel oren naar. Zijn 

preken waren vaak al doordrenkt van een oproep tot ontwapening, maar 

vooral ook gericht op rechtvaardigheid. Hij noemde zich een christen-

socialist. Toch kan hij het niet eens worden met de kerkenraad van 

Purmerend en neemt hij na ongeveer twee jaar zijn ontslag. Hij vertrekt 

naar Den Haag en wordt daar verzekeringsagent en gaat hij ook werken als 

elektricien, totdat in 1924 de Hervormde Gemeente van Ammerstol (een 
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arm zalmvissersdorp, toen zwom er nog zalm in de Lek) een dorpje tussen 

Schoonhoven en Bergambacht aan de Lek een beroep op hem deed. Hij 

wordt daar op handen gedragen; hij blijft daar dan ook 34 jaar. Hij voelt 

zich daar als een vis in het water. Dit dorp kent namelijk een gemeenteraad 

die alleen uit socialisten en communisten bestaat. In de media wordt het 

als aangeduid als ‘Moskou aan de Lek’. Ook uit de omtrek komen vele 

kerkgangers, die niet orthodox zijn, naar zijn kerkdiensten. Zo ook de 

ouders van Wim Kok, onze latere minister-president, die in de buurt 

woonden. Zij laten hun Wim door hem dopen. 

 

Met dr. Jan Tinbergen en pater Simon Jelsma richt Hugenholtz de Novib 

op, nu Oxfam/Novib. Samen met andere christen-socialisten, o.a. de 

Gereformeerde predikant dr. J.J. Buskes. wordt hij bestuurslid van de 

internationale vredesbeweging. Hij wordt ook lid van de PvdA die hij later 

vanwege de kernbewapening verruilt voor de PSP. Zo wordt hij nationaal 

en internationaal een zeer bekende dominee. Zijn emeritaat brengt hij door 

in Zeist, Amerongen en later in Renkum.  

 

Op 85 jarige leeftijd overlijdt hij. De uitvaart vindt plaats in Ammerstol en 

wordt geleid door ds. Buskes, de intussen bekend is van radio en tv. In 

Ammerstol is een straat naar hem vernoemd 

en op het verzetsmonument ‘Wachtende 

vrouwen’ staat de tekst van zijn hand: 

“De oorlog wordt niet door de 

wapens gevoerd doch door de 

mensen”. Dominee 

Hugenholtz. was dominee voor 

de armen en stond voor 

gerechtigheid en vrede.  

 

Op de foto zien we een klas 

van de openbare lagere school 

te Vledder. Naast de 

onderwijzeres staat ds. Hugenholtz.  

 

Nico Dirkzwager  
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: vacature 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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