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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van april 2025 uiterlijk 

maandag 24 maart om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in 

de week voor zaterdag 5 april bezorgd. Inleverdatum van 

kopij voor kerkblad van mei 2025 is 14 april. Bijlagen 

mogen via e-mail (zie hierboven) worden aangeleverd in 

Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan 

te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende 

editie. 
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   OP WEG NAAR PASEN 

 

 

 

Vorig jaar hebben wij voor het eerst Aswoensdag meegemaakt. Natuurlijk, 

we kenden het wel uit de studieboeken: dat het uitbundige carnaval 

gevolgd wordt door een sobere periode van vasten te beginnen op 

woensdag, Aswoensdag. Maar nu, met een katholieke kerk vlakbij in Beilen 

konden we eindelijk eens ervaren wat dat is en 

hoe dat voelt: een kruisje van as op je 

voorhoofd laten tekenen. En wat is het 

confronterend om daarbij te horen: ‘stof ben 

je, tot stof zul je wederkeren’.  Dan begin je 

wel heel bewust van je sterfelijkheid en 

kwetsbaarheid aan de veertigdagentijd! 

Serieus hè? Maar dat hoeft niet verkeerd te 

zijn!  

  

Voor mij op tafel liggen twee kalenders voor de veertigdagentijd.  En er zijn 

er vast wel meer in omloop. Kleine boekjes die je helpen te bezinnen op die 

weg naar Pasen.  Zoals ook de wekelijkse avondgebeden op 

woensdagavond in de Johannes de Doperkerk ons kunnen helpen. Want 

eerlijk is eerlijk, het schiet er vaak bij in, die bezinning, even stilstaan in de 

drukte van alledag. Ook deze weken zullen weer zo voorbij kunnen vliegen 

zonder dat het goed tot je doorgedrongen is dat aan het feest van de 

Opstanding de lijdensweg van Jezus vooraf gaat.   

 

Zullen we persoonlijke bezinning hand in hand laten gaan met oog voor de 

ander? Dichtbij, je dierbaren en mensen om je heen én oog voor de ander 

ver weg?  Kerk in Actie bijvoorbeeld, vraagt onze aandacht voor de kerk in 

het Midden-Oosten die enorm onder druk staat. Kerken in Libanon, Israël, 

Egypte, Palestina en Syrië kunnen, met onze hulp, worden gesteund met 
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noodhulp, met het bieden van bestaanszekerheid en werken aan 

vredesopbouw. 

 Bezinning, rust, je bewust zijn van je kwetsbaarheid en afhankelijkheid: dat 

komt ook tot uitdrukking in  speciale doordeweekse bidstonden. In het 

voorjaar de bidstond voor gewas en arbeid en in het najaar een dankstond. 

We voegen ons zo in een eeuwenlange traditie: in 1578 werd  door de 

synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog 

andere rampen massaal gebeden en gedankt 

moest worden. Wanneer er vervolgens een bid- 

of dankdag nodig was, werd dit door de 

landelijke of provinciale overheden 

uitgeschreven.  

 

Een vaste dag om te danken werd in 1658 in de 

provincie Overijssel vastgesteld: "dat alle jaren op 

den 1sten Donderdag in de Mey door de geheele 

Provintie een Algem. Vast- en Bededag tot afweeringe van 

Godes Plagen en het verkrygen van een gezegende Somer zal worden 

geholden,- en dat op den eersten Donderdag in September weder een 

Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen segeningen en 

weldaaden zal worden gecelebreert.”   

 

Andere provincies volgden en uiteindelijk is een woensdagavond in maart 

en een woensdagavond in november een goede gewoonte geworden. En 

gezien de situatie in de wereld, de schepping, de maatschappij ook 

belangrijk.  

 

Een gezegende veertigdagentijd toegewenst,  

ds. Ida Boersma- Prins 

 
 

 
 

 

KERKDIENSTEN 
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2 maart  

10.00 uur 

Pastor L. Langendijk (Wolvega) 

ICC-wereldgebedsdienst 

koffiedrinken  

Collectes: Interkerkelijke Contact Commissie 
  

5 maart 

19.00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

Eerste vesper - Aswoensdag 
  

9 maart 

10.00 uur  

Ds. I. Boersma-Prins  

School- en gezinsdienst 

Collectes: Doel van De Bron, kerk, behoud predikantsplaats 
  

12 maart  

19.30 uur 

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek) 

Bidstond voor gewas en arbeid 
  

16 maart 

10.00 uur 

Ds. T. Braam (Wittelte) 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, orgelfonds 
  

19 maart  

19.00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

Tweede vesper 
  

23 maart 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

koffiedrinken 

Collectes: KiA werelddiaconaat, kerk, bloemenfonds 
  

26 maart  

19.00 uur 

Ds. I. Boersman-Prins 

Derde vesper 
  

30 maart  

10.00 uur 

Ds.  J.H. van der Mark (Wolvega) 

Collectes: Voedselbank, kerk, behoud predikantsplaats 
  

2 april 

19.00 uur 

Ds. I. Boersman-Prins 

Vierde vesper 
  

6 april   

10.00 uur 

Ds.  H. Procee (Vledder)  

Collectes: Wilde Ganzen, kerk, orgelfonds 
  

9 april 

19.00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Vijfde vesper 
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Wereldgebedsdag  

Op zondag 2 maart wordt de Wereldgebedsdag gehouden in de Dorpskerk 

te Vledder. Pastor Lidy Langendijk zal voorgaan in deze viering, die om 

11.00 uur begint. Vrouwen van de Cookeilanden hebben de liturgie 

samengesteld, die wereldwijd wordt uitgedragen. Het thema is: “Ik heb je 

prachtig gemaakt”. 

Lammie Roffelsen 

 

Vespers in de veertigdagentijd 

In de veertigdagentijd houden we een vijftal vespers in onze Dorpskerk. In 

deze vespers bezinnen wij ons - in stilte en meditatie - op vijf beden uit het 

‘Onze Vader’. In elke vesper staat één bede uit het ‘Onze Vader’ centraal. 

Bidden om de heiliging van Gods naam, om de komst van zijn koninkrijk, 

om het geschieden van zijn wil en bidden om vergeving en verlossing uit 

de greep van kwaad. De beden komen tot klinken in de context van het 

lijdensverhaal. Vlak voordat Jezus de weg van zijn lijden en sterven ging, 

lezen we dat Hij zich terugtrok in de hof van Getsemané. Daar zei Hij tegen 

zijn discipelen: “Ik ga daar verderop bidden, blijven jullie hier wachten”.  

Eén bede uit het ‘Onze Vader’ horen we Hem dan een paar keer noemen, 

de bede ‘Uw wil geschiede’. Gedurende heel de lijdensweg horen we Jezus 

- in de kruiswoorden - bidden. Voor de vespers kozen we daarom het 

thema: Bidden op de kruisweg.  

 

De vespers zijn op de woensdagavonden in de 40-dagentijd om 19.00 uur, 

te beginnen op Aswoensdag 5 maart, behalve op woensdag 12 maart. Dan 

wordt de Bidstond voor gewas en arbeid gehouden om 19.30 uur. 

 

Het woord vesper betekent: avond. Het is van oorsprong een 

gebedsbijeenkomst in het klooster rond 18.00 uur. Zij maakt deel uit van 

de zeven dagelijkse gebedsdiensten. In onze kerken noemen wij een 
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liturgische viering in de avond doorgaans: vesper. De muzikale begeleiding 

(orgel en piano) is in handen van Eric Brander en Harmen Kooistra. De 

vespers worden niet uitgezonden via internet. Wij hopen dat u met velen 

‘live’ aanwezig zult zijn om de vespers mee te vieren. Bij het uitgaan is er 

een schaalcollecte voor de onkosten. Van harte welkom!  

Namens Werkgroep Eredienst, Hans Procee 

 

 
 

 

PASTORAAT 
 

 

 
 

Gezondheid 

Mevrouw N. Barth is opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen. Zij heeft 

zware griep gehad , waardoor zij nog steeds kortademig is, het herstel 

verloopt nog langzaam. Een gesprek voeren kost haar veel moeite. Wij 

wensen haar veel sterkte toe en hopen dat het herstel spoedig door mag 

zetten.  

 

Dhr. A. Voerman is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis, maar zijn 

gezondheid en die van zijn vrouw blijven zorgelijk. Een moeilijke tijd ook 

voor de familieleden.  

 

Ook mevr. R. Hooijer heeft zorgen om haar gezondheid, zij moet de 

komende tijd meerdere behandelingen ondergaan. Wij willen 

gemeenteleden met gezondheidsproblemen sterkte toewensen en ook 

stilstaan bij degenen die hen mantelzorg bieden. 

 

Verdriet 

Mevr. A. van Buiten is overleden. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden 

op dinsdag 18 februari vanuit de Streekkerk. Zij is vele jaren betrokken is 

geweest bij het kerkelijke werk in de Streekkerk te Nijensleek. Wij denken 

aan de familieleden en wensen hen sterkte met dit verlies. 
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Op 31 januari 2025 is ons oud-gemeentelid Mia Klomp op 93-jarige 

leeftijd overleden. Zij heeft samen met haar echtgenoot Wim op de 

Wierplas gewoond. Nadat haar man was overleden ging haar 

gezondheid snel achteruit en heeft ze een aantal jaren in Diever in de 

Seinenhof gewoond. Voor haar dochter en zoon werd de reis naar Diever 

op den duur bezwaarlijk, de afstand was te groot. Haar laatste jaren heeft 

ze in haar geboortestad Amsterdam in een 

zorgcentrum gewoond. Mia en haar man Wim 

waren onafscheidelijk en heel geliefd in onze 

gemeente. 

 

Omzien naar elkaar 

Er zijn meer gemeenteleden, die kampen met 

gezondheidsproblemen soms chronisch of 

zorgen hebben over mensen die hen dierbaar 

zijn. Wilt u ons melden als er zorgen zijn om 

gezondheid of juist iets te vieren valt. Dat geeft ook 

mogelijkheden om met elkaar mee te leven. 

 

Welkom 

Wij liepen wat achter met het vermelden van de nieuw ingekomen leden. 

Wij hebben de intentie om hier regelmatiger melding van te maken. Fijn 

dat wij weer een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen in onze 

gemeente. Een aantal van u zijn al regelmatig tijdens de diensten aanwezig 

geweest in de kerk, dus niet zo ‘nieuw’ meer. Het zijn: 

 

Dhr. C.J. de Bruine, Haking 7 in Vledder 

Fam. E. Brander, Scheperskamp 11 in Vledder 

Mevr. A. Kraeima, J. Polstraat 11 in Wilhelminaoord 

Fam. K. van der Wal, Palmbosweg 13 in Vledder 

Fam. H. Kooistra, Middenweg 1 Vledderveen 

 

Nogmaals van harte welkom. Wij hopen dat u zich snel thuis mag voelen in 

onze gemeente. 

Sjoukje de Wit 
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  IN MEMORIAM 

Alie van Buiten-Kisjes   

*15 oktober 1937      ⴕ13 februari 2025 

 

Op 13 februari overleed in de leeftijd van 88 jaar Alie van Buiten-Kisjes. Op de 

rouwkaart staat ‘herinner mij zoals ik was, toen ik alles nog kon’ en dat 

hebben we geprobeerd te doen tijdens de dienst van dankbaarheid voor haar 

leven  op dinsdag 18 februari in de kerk van Nijensleek. Bijzonder dat we de 

dienst dáár konden vieren waar zoveel herinneringen liggen voor het hele 

gezin. De kinderen Evie en Friso, Rob en Yvonne, Ria, Nina en Martin, klein- 

en achterkleinkinderen en dochter uit Frankrijk Clemence hebben verdriet 

maar zijn ook dankbaar, zoals Alie zelf ook dankbaar was.  

 

In de afscheidsdienst deelden kinderen en kleinkinderen hun herinneringen 

aan de levensloop van hun moeder: haar liefde en zorgzaamheid, haar kunst 

van het verhalen vertellen, haar gebed en zanglust, haar hobby’s. Een 

belangrijk woord dat haar karakteriseerde was ‘zelfstandigheid’. Dat kleurde 

haar leven: opgegroeid op de boerderij in de Eese, kleuterjuf worden, 

trouwen met Jan van Buiten en samen een boerderij runnen en de kinderen 

opvoeden. Eerst in Wapserveen en later in Eesveen en na het werkende leven 

een heerlijke plek in Frederiksoord. Prachtige verre reizen heeft het echtpaar 

van Buiten gemaakt en ook weekendjes weg naar de kinderen die verspreid 

over het land woonden voelden voor hen als vakantie. Toen Jan in 2019 

overleed brak een moeilijke periode aan, Alie verhuisde naar Steenwijk en 

afgelopen oktober naar het verzorgingshuis Nijenstede. In het ziekenhuis van 

Meppel is ze overleden.   

 

Als gemeente gedenken we met dankbaarheid hoe zij zich inzette voor kerk 

en maatschappij o.a. als ouderling en als voorzitter van de kerkenraad.  

Tijdens de dienst zongen we de liederen die Alie zo graag zong en lazen uit 

de eerste brief van Johannes: over de allesgevende liefde van Jezus Christus 

en hoe dat een appèl doet op onze manier van leven, onze manier van 

omgaan met elkaar.  Alie putte uit de bron van die liefde en zo mochten we 

haar loslaten in vertrouwen: Gods liefde laat niet los, gaat over de dood heen.  

Laten we bidden voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen dat de 

kostbare erfenis van goede herinneringen en een leven in geloof, hoop en 

liefde met hen meegaat. 

Ds. Ida Boersma- Prins 
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Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem contact op met de gemeenteleden in het onderstaand schema. U 

vindt hier de namen met telefoonnummers van de mensen die voor het 

vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan Siderius coördineert de 

ophaaldiensten.  

 

2 maart  J. Siderius   0521- 387933 

9 maart  N. Dirkzwager  0521- 380981 

12 maart  Fam. Boersma  0521-382433 

16 maart  L. Middelbrink  0521-381708 

23 maart  J. Siderius   0521- 387933 

30 maart  N. Dirkzwager  0521- 380981 

6 april  Fam. Boersma  0521-382433 

Jan Siderius 

Bloemengroet 

De afgelopen maand is er een bloemengroet als felicitatie  of als groet en 

bemoediging naar gegaan naar: 

  

Pastoor  Tjepkema   Mw. S. Grotendorst 

Dhr. N. Dirkzwager  Dhr. A. Duiven 

Mw. T. Bolte   Mw. Kroon 

Dhr. F. Prins 

Luuk Groen en Roely  Dijkstra 

 

 

  
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

Na een drukke periode met Kerst en oud en nieuw, waarin ook nog eens 

onze nieuwe predikant werd bevestigd, is er inmiddels een wat rustigere 

periode aangebroken. Op steeds meer fronten zien we dat dominee 

Boersma haar plaats inneemt en kennismaakt met personen en 
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vergaderingen in onze gemeente. Zij neemt op deze manier een plek 

midden tussen de mensen in, waar zij mensen en initiatieven met elkaar 

kan verbinden. Heel fijn om dat zo te zien!  

 

Nu dominee Boersma op zo’n natuurlijke wijze haar plek in onze gemeente 

inneemt, vraag je je af: hoe deden we dat in de periode waarin we geen 

predikant hadden? Alles liep toen zo vloeiend door… We hebben eerder 

Wilma van der Linden al bedankt, maar het past ons hier ook onze 

preekvoorziener, Alie Winters te noemen. Zij doet onzichtbaar haar werk, 

maar wel zódanig, dat er elke week weer een voorganger was om met ons 

de diensten te vieren. We hebben sinds kort de afspraak dat Alie twee keer 

per jaar in de moderamenvergadering aanwezig is om haar werk toe te 

lichten en samen te bespreken wat goed gaat en waar knelpunten zitten. 

Dan zie je pas hoeveel er bij zo’n preekrooster komt kijken!  

 

Wie we ook in dankbaarheid noemen, zijn dominee Gerrit van den Dool en 

dominee Hans Procee. Vertrouwde gezichten in ons midden en daardoor 

nemen we hun inzet misschien wel een beetje voor vanzelfsprekend aan, 

maar dat is het natuurlijk niet! Twee trouwe ‘werkers in de wijngaard’ die 

waar nodig de handen uit de mouwen steken, maar nu we weer een vaste 

predikant hebben, ook weer belangeloos een stapje terug doen: heel fijn 

dat we steeds een beroep op jullie beide konden doen! Gelukkig stopt 

jullie inzet niet: de vespers in de veertigdagentijd worden voor een groot 

deel door jullie gedragen. Van harte aanbevolen om één of meer van deze 

vespers bij te wonen! 

 

En over de veertigdagentijd gesproken… Wist u dat de PKN jaarlijks een 

mooi boekje maakt om de veertigdagentijd met Bijbellezingen, gebed en 

muziek intensiever te beleven? In de hal van de kerk ligt een 

inkijkexemplaar. Op dit exemplaar is een QR-code geplakt die met de 

telefoon gescand kan worden, waarna u gratis een eigen exemplaar kunt 

bestellen (een eventuele bijdrage in de kosten is welkom). Wilt u dit liever 

op uw gemak thuis doen, dat kan ook door deze link in te typen in de 

adresbalk in uw internetscherm: https://shorturl.at/gRTkE.  

 

Op zaterdag 15 maart vindt de jaarlijkse gemeentevergadering plaats in de 

Gerf. U bent hiervoor van harte uitgenodigd vanaf 15:00 uur. Natuurlijk 
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bespreken we de jaarverslagen van 2024, maar we willen het ook hebben 

over de invulling van bid- en dankdag en de manier waarop we het heilig 

avondmaal vieren in onze kerk. Bent u er ook bij?  

 

Ten slotte wijs ik u op de nieuwsbrief van de classis, waarvan verderop in 

dit kerkblad een deel is opgenomen. Wij staan als kerk niet alleen, maar 

werken in een verband van kerken: de classis Groningen-Drenthe. Het is 

goed om deze verbondenheid ook in ons kerkblad terug te zien. Voor wie 

geïnteresseerd is: er kan online nog (veel) verder gelezen worden. 

Namens de kerkenraad,  

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

 

Diaconale collectes  

2 maart  Collecte is bestemd voor de doelen bestemd door het comité 

van de Wereldgebedsdag. 

9 maart  De collecte van de school- en gezinsdienst gaat naar een door 

school De Bron gekozen doel 

12 maart  Geen diaconale collecte , maar alleen voor de kerk 

16 maart  Plaatselijk werk 

23 maart  Kerk in Actie werelddiaconaat. In de Colombiaanse hoofdstad 

Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en 

geweld. Kerk in Actie helpt om kinderen in achterstandswijken 

weerbaar te maken. 

30 maart  Voedselbank Westerveld 

 

Koffiedrinken 

Op woensdag 2 april om 10.00 uur in De Gerf en op dinsdag 8 april om 

10.00 uur in de consistorie van de Streekkerk. De lente is in aantocht, ga 
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lekker de deur uit en kom gezellig koffiedrinken! Neem uw buren mee, 

iedereen is welkom.  

Namens de diaconie Tonnie Bolte 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in januari 2025. Zo heeft u wat tussentijdse informatie 

over de stand van zaken.   

 
Allen hartelijk dank voor de bijdragen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 
 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2025 per 17-2-2025 49.567,50€  

Aantal toezeggers 221                

Ontvangsten tm 17 februari 2025 13.543,00€  

Verhuur kerk en Gerf januari incl. consumpties 1.199,00€    

Totaal collectes kerk januari 390,20€        

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats 66,10€          

Gift behoud predikantsplaats per bank 25,00€          

Totaalbedrag Actie kerkbalans 2024 49.593,00€  

Ontvangen bedragen 100%

Aantal gevers 234                

Verantwoording CvK  januari 2025
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Bedankt 

Itske en Reindert Boersma kwamen mij, namens onze 

kerk, zondag 9 februari verrassen met een mooi 

boeket bloemen ter gelegenheid van mijn 90e 

verjaardag. Waarvoor dank. Ook mocht ik enkele 

kaarten, telefoontjes en persoonlijke gelukwensen 

van gemeenteleden ontvangen. Dat heb ik zeer op 

prijs gesteld. 

Nico Dirkzwager  

 

Lunches van de missie Westerveld 

Zoals wellicht bekend houden we elk seizoen op een zondag van 12.00 uur 

tot 15.00 uur een lunch voor de dorpbewoners van Vledder, Nijensleek en 

Wilhelminaoord, vanuit de missie Westerveld. Dit doen we om als kerkelijke 

gemeenschap verbinding te zoeken met de oudere dorpsbewoners.  

Nu zoeken wij vrijwilligers die mee willen werken met de voorbereidingen 

van de lunch. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende via 

0521-388253. 

Wim Hooijer 

 

Nieuwsbrief Classis Groningen-Drenthe 

In de nieuwste editie is er aandacht voor het classisteam. Voor het 

meedenken met gemeentes over een toekomstbestendige manier van 

kerk-zijn, is het classisteam opgezet, Deze maand een jaar geleden, en 

inmiddels hebben ze al contact met 59 gemeenten!  

 

U leest een verslag van het bezoek van het bestuur van de landelijke kerk 

op 30 januari. Ze hebben met het moderamen en het classisteam een 

rondrit gemaakt door een gedeelte van onze classis.  
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Ook wordt een oproep gedaan voor voorgangers, muzikanten of vrijwilliger 

om de viering rond het kerkasiel van familie Babayants in Kampen gaande 

te houden. Aanmelden kan via kerkasielkampen.nl. 

Lees de hele nieuwsbrief via http://bit.ly/3CU6MUC. 

Martijn van Dijk-Aantjes, redactie 

 

De Gereformeerde Kerk in Nijensleek 1893 – 2024 (deel 3 - slot) 

In heel veel jaren is door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in 

Nijensleek getracht een vorm van samenwerking te vinden met de 

Hervormde Kerk te Vledder en de Hervormde Kerk te Wilhelminaoord. Dat 

liep vaak op niets uit. Waardoor kwam dat? 

Kwam het door culturele verschillen, door verschillende religieuze 

opvattingen – rechtzinnig tegenover vrijzinnig, pf was het oud zeer, 

voortvloeiend uit voorgaande redenen? 

 

Stukje bij beetje kwam men toch stapjes vooruit. Ds. Wijbenga 

(Gereformeerd) en ds. Bijl (Hervormd Vledder),  begrijpen elkaar. Er komt in 

oktober 1988 een gezamenlijke gemeenteavond. Deze wordt positief 

ontvangen. Op 11 december is er een gezamenlijke adventsdienst in 

Nijensleek. Ds. Bijl is de voorganger en ds. Wijbenga fungeert als liturg. 

Ook voor het werken met de jeugd wordt samen een oplossing gezocht. 

Het gebouwtje Samuel (Herv. Kerk in Nijensleek) wordt ingezet voor 

gezamenlijke jeugdactiviteiten. Toch wordt de greep op de jeugd steeds 

minder. Alle volgende voorgangers doen hun uiterste best de 

samenwerking een steeds hechtere vorm te geven. Ook mogen we hierbij 

niet de bestuurders vergeten. Zij spannen zich zeer in om samen vorm te 

geven aan het brengen van de goede boodschap. 

 

Landelijk kwam men door de beweging ‘Samen op weg’ in 2004 tot een 

besluit voortaan verder te gaan onder de naam PKN ( Protestantse Kerk in 

Nederland ( samenwerkingsverband van  Hervormden, Gereformeerden en 

Lutheranen). Ook in Nijensleek en Vledder komt men eerst tot een soort 

federatief verband, hetgeen tenslotte uitmondt in een PKN Vledder/ 

Nijensleek e.o. gemeente. 

 

Omdat beide predikanten ds. Sinke in Nijensleek en ds. H.H. Wind  in 

Vledder met emeritaat gaan, wordt er door de samenwerkende 
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kerkenraden besloten tot het aanstellen van één predikant voor beide 

gemeenten. 

De eerste predikant voor beide gemeentes wordt ds. G. Venhuizen uit 

Oenkerk (Oentsjerk, in het Fries). Hij richt zich niet alleen op een goede 

samenwerking, maar ook de jeugd heeft zijn aandacht. Er worden allerlei 

bijeenkomsten georganiseerd zoals Cirkelslag, school -en gezinsdiensten. 

Ook de Kerstwandeling is zijn initiatief. In de Gerf wordt een speciaal 

jeugdhonk gecreëerd. Helaas werd daar bijna geen gebruik van gemaakt. 

Ook de openluchtdienst op Padjelanta wordt in ere hersteld. Toch blijven er 

problemen bestaan. Niet alleen het teruglopende kerkbezoek, maar ook de 

financiële omstandigheden nopen tot herbezinning. Ds. Venhuizen gaat 

met emeritaat en blijft in de door hem aangekochte pastorie wonen. 

 

Toch stelt men weer een nieuwe predikant aan en 

vindt die in ds. Marianne Gaastra uit Zwolle. De 

eerste vrouwelijke predikant zowel in Vledder 

als in Nijensleek. Het blijkt een verbindende 

dominee te zijn met ook veel aandacht voor 

mensen die niet meer naar de kerk komen. 

Velen doen daarom ook een beroep op haar 

als er een uitvaart geregeld moet worden. 

Ook met de jeugd zoekt ze verbinding. Speciale 

schooldiensten samen met de Chr. basisschool “De 

Bron” ondervinden veel belangstelling.  Met een aantal ouders wordt er 

een Kliederkerk opgericht. De poëzie en verhalenbijeenkomsten vinden een 

goed gehoor. Alle inspanningen ten spijt loopt het kerkbezoek toch terug 

en de jeugd heeft helemaal geen belangstelling meer. 

Ds. Gaastra vertrekt in 2023 naar Wognum. Zij wordt tijdelijk vervangen 

door ds. Wilma v.d. Linden uit Steenwijk. Ds. Van der Linden weet zich snel 

in te werken en maakt veel werk van haar bezoeken aan onze leden, die 

daar behoefte aan hebben. 

 

De financiën blijven de nodige zorgen baren. Het onderhouden van twee 

gebouwen is en blijft een heel moeilijke opgave. Na vele discussies werd 

besloten het gebouw in Nijensleek niet meer voor de erediensten te 

gebruiken. Dat besluit doet pijn. Ruim 131 jaar met al haar ups en downs, 

zoals verwoord in het geschrift van de heer W.J. Iestra “Langs hoogten en 
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door diepten”, werd op 17 november 2024 de laatste eredienst gehouden 

in het kerkgebouw te Nijensleek. In het kerkblad van november /december 

2024 schrijft Gré Kerssies: ”Als we terugkijken, laat het met liefde zijn. Als 

we vooruitkijken laat het met vertrouwen zijn”. Op 29 december 2024 is ds. 

Ida Boersma-Prins uit Beilen verbonden aan de PKN gemeente Vledder-

Nijensleek. Zij zal 2 dagen per week werkzaam zijn in onze gemeente. 

 

Moge Gods liefde de dragende kracht zijn om het Evangelie vanuit de 

Dorpskerk te Vledder samen onder de aandacht te brengen als PKN 

Gemeente Vledder/ Nijensleek e.o.  

Nico Dirkzwager. 

Bronnen: Kerken en religie in de Gemeente Westerveld, ”Langs hoogten en 

door diepten” W.J. Iestra, 't Fledder Kerspel 
 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

 

woensdag 5 

maart 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken Vledder 

de Gerf 

vrijdag 7 

maart  

14:00 uur moderamenvergadering de Gerf 

dinsdag 11 

maart 

10:00 uur koffiedrinken Nijensleek consistorie Streekkerk 

donderdag 13 

maart 

09:30 uur vergadering college van 

kerkrentmeesters 

de Gerf 

donderdag 13 

maart 

19:30 uur kerkenraadsvergadering de Gerf 

zaterdag 15 

maart 

15:00 uur gemeentevergadering de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


