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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van september 2025 

uiterlijk maandag 25 augustus om 18:00 uur. Het 

kerkblad wordt in de week voor zaterdag 6 september 

bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad van 

oktober 2025 is 22 september. Bijlagen mogen via e-

mail (zie hierboven) worden aangeleverd in Word. De 

redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, 

in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie. 
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 SAMEN KERK ZIJN 

      

     

 

Wist je dat…  de kerk niet het gebouw is? 

Wist je dat…  de kerk niet de toren is? 

Wist je dat…  de kerk niet de kerkenraad of de dominee is? 

Wist je dat…  jíj de kerk bent? 

Wist je dat…  wíj de kerk zijn? 

Wist je dat…  als je genodigd wordt, dat je dan welkom bent?  

Wist je dat…  iemand dan op jou wacht, iemand die benieuwd is naar 

jouw verhaal? 

Wist je dat…  God zelf ook op jou wacht? Dat Hij de Gastheer is? 

Wist je dat…  ook al heb jij ‘geen behoefte’ dat een ander misschien 

wel snakt naar jouw glimlach, jouw hand op de schouder, 

jouw aanwezigheid?  

Wist je dat…  een ander blij kan worden of zich getroost kan voelen als 

jij er bent? Jou hoort zingen?  

Wist je dat…  het fijn is om sámen kerk te zijn? 

 

 

En ik weet wel dat het waar is wat Geert 

Boogaard schrijft in één van z’n 

gedichten: soms is er écht niks aan, de 

kerk…. Ik weet wel dat het waar is dat de 

kerk verplicht is om te zoeken naar 

aansprekende manieren om de 

boodschap van Gods liefde voor 

mensen zo te brengen dat jij het begrijpt 

en dat dat misschien niet altijd zo goed 

lukt. 
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Maar wij zíjn de kerk! Zullen we het samen doen? Samen kerk zijn als plaats 

waar mensen Gods liefde bezingen, samen kerk zijn als plaats waar je je door 

liefde laat leiden, waar plaats is voor vergeving en een nieuw begin.  Samen 

kerk zijn als plaats waar we leven van troost en van vreugde. Laat jij je 

aanvuren en uitdagen?  

 

Denk er deze zomer eens over na! Denk er eens over na of je een nieuw 

begin wilt maken. Met God, met elkaar, samen kerk zijn!  

Ida Boersma- Prins 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

6 juli  

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaldum) 

Collectes: KiA Werelddiaconaat, kerk, behoud predikantsplaats 
  

13 juli 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins & L. Hoeymakers  

Openluchtdienst – Koloniekerkje Wilhelminaoord 

Collecte: Hospice ‘Het Riemkehuis’ in Steenwijk, ICC  
  

20 juli 

10.00 uur 

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek) 

Collectes: plaatselijk werk, kerk, onderhoud gebouwen 
  

27 juli 

10.00 uur 

Ds. B. van de Brink (De Wijk) 

Koffiedrinken 

Collectes: Regionaal diaconaal fonds, kerk, orgelfonds 
  

19.30 uur Drents-Friese dienst 

o.l.v. Luuk Groen en Doede Simonides 
  

3 augustus 

10.00 uur 

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek) 

Collectes: KiA Zomerzending, kerk, bloemenfonds 
  

10 augustus 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, behoud predikantsplaats 
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Openluchtdienst 

De openluchtdienst van de Rooms Katholieke 

Parochie Wilhelminaoord-Frederiksoord en de 

Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek is 

een mooie jaarlijkse traditie geworden. 

 

We komen op 13 juli keer weer bij elkaar 

achter het Koloniekerkje in Wilhelminaoord, 

Kon. Wilhelminalaan 53. Ds. Ida Boersma-

Prins, verbonden aan de Protestantse 

Gemeente Vledder-Nijensleek zal voorgaan in 

deze dienst. Gerard Couweleers is lector. 

Het thema is ‘Pelgrims van hoop’. 

Een aantal mensen van VCE Westerveld zorgt voor de muzikale begeleiding. 

De viering begint om 10.00 uur en na afloop is er de gelegenheid elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of fris. 

17 augustus 

10.00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

Collectes: De Zonnebloem, kerk, onderhoud gebouwen 
  

24 augustus 

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaldum) 

Collectes: Noodfonds Westerveld, kerk, orgelfonds 
  

31 augustus 

10.00 uur 

Ds. D. Rietveld (Bleiswijk) 

Koffiedrinken 

Collectes: Voedselbank, kerk, behoud predikantsplaats 
  

7 september 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Collectes: Inlia, kerk, bloemenfonds 
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We zorgen dat er een aantal stoelen met leuning aanwezig is, verder zijn er 

picknick banken. Neemt u, als het mogelijk is, ook zelf een stoel mee, zodat 

er voor iedereen plaats is.  

 

Zoals gebruikelijk in een kerkdienst, zullen er collectes worden gehouden. 

De eerste collecte is bestemd voor Hospice ‘Het Riemkehuis’ in Steenwijk. De 

tweede collecte is voor de oecumenische activiteiten van de Interkerkelijke 

Contact Commissie die jaarlijks een aantal gezamenlijke diensten 

organiseert. U bent van harte welkom. We hopen op een mooie opkomst! 

Namens de Interkerkelijke Contact Commissie 

Gré Kerssies 

 

Drents-Friese dienst 

Op 27 juli wordt om 19.30 in de Dorpskerk de jaarlijkse Drents-Friese dienst 

gehouden. Ook daar bent u van harte welkom. 

Namens de Interkerkelijke Contact Commissie 

Gré Kerssies 

 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Overleden  

Op 10 juni overleed mevrouw S. Piest-Ziel (beter bekend als Sjoukje) in het 

Irenehuis te Meppel. Daar verbleef zij sinds zij getroffen werd door een 

herseninfarct tijdens haar verblijf in het vakantieverblijf in Doorn . Zij hield 

hier ernstige verlammingsverschijnselen aan over.  

 

De laatste jaren was zij niet in staat de kerk te bezoeken. Sjoukje heeft zich 

jaren ingezet voor de kerkelijke gemeente onder andere als diaken, maar ook 

voor de Vrouwenwerkgemeenschap voorloper van pastorale werk, maar 

verder ook voor het Rode Kruis, Zonnebloem en de Schiphorst waar zij elke 
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zondag hielp bij organisatie van de kerkdiensten. Wij kunnen rustig zeggen 

dat zij heel veel gedaan heeft voor onze kerk en 

de maatschappij. 

 

De uitvaart vond op maandag 16 juni 

plaats vanuit de Dorpskerk onder leiding 

van Leddy Karelse, geestelijke verzorger 

van De Noorderboog. Het In Memoriam 

volgt in het komend kerkblad. Wij wensen 

de beide zonen Rom en Harry en natuurlijk 

verder familie veel sterkte toe na dit verlies. 

 

Op 6 juni 2025 overleed mevrouw D. van Raalte-Wichers. Ze is in 1944 

geboren in Barendrecht. De familie Van Raalte heeft jaren in Frederiksoord 

gewoond. Sinds 3 november is zij weduwe van dhr. H. van Raalte 

Zij had de laatste periode van haar leven zorg nodig en verbleef in het 

verzorgingshuis De Menning te Wilhelminaoord. Op 13 juni is er afscheid van 

haar genomen in het crematorium Reestborgh te Meppel. Ook denken wij 

aan haar zoon Mark en wensen hem, en verdere familie, sterkte toe. 

 

Beterschap 

In het vorige kerkblad maakten wij melding van de opname in het ziekenhuis 

van mevr. A. Jubbega-Vink na een hersenbloeding. Ze mocht weer naar huis 

om aan te sterken. Helaas is zij opnieuw gevallen en heeft daarbij haar 

jukbeen gebroken. Als gevolg van deze val is zij weer opgenomen in het 

ziekenhuis in Meppel.  

 

Het is afwachten hoe het vervolg zal zijn, 

waarschijnlijk eerst een opname in Het Reestdal 

voor revalidatie. Het is een flinke tegenvaller voor 

haar en haar familie. Zij kan wel een steuntje in de 

rug gebruiken. Mocht u een kaartje willen sturen dan 

kan dat naar: Isala ziekenhuis Meppel , Reggersweg 2 

7943 KC Afdeling 3 Kamer 27  

 

 - vervolg op pagina 9 - 
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  IN MEMORIAM Jan Stuurman 

*21 maart 1940      ⴕ 13 april 2025 
 

Op 13 april overleed Jan Stuurman in de leeftijd van 85 jaar. We wisten al dat 
zijn gezondheid broos en kwetsbaar was. Hij was zich met zijn vrouw Femmy 
aan het voorbereiden op zijn afscheid, maar een val versnelde toch nog zijn 
overlijden. Op de rouwkaart van Jan stonden twee foto’s op stonden waar 
liefde uit sprak: Liefde voor elkaar - de handen van Femmie en Jan die elkaar 
vasthouden - en liefde voor de natuur. Wat gingen ze er samen graag op uit, 
de natuur in. Eerst verder weg met de auto, later dichterbij huis, allebei in 
een scootmobiel.  
Omdat Jan wist dat hij niet lang meer te leven had wilde hij gesprekken met 
het oog op de dankdienst voor zijn leven. Jan kon genieten van kleine, 
waardevolle momenten van geluk. Zelfs toen hij zo ziek op het bed in de 
kamer lag…de vlinder die hij zag vliegen, de bloemen in knop, het vieren van 
z’n 85e verjaardag. Hij vertelde me over zijn leven, over zijn Friese ouders, 
over het gemis van zijn eigen moeder waar hij eigenlijk pas later over ging 
nadenken omdat hij een goede 2e moeder had gehad. Hij was een harde 
werker: als jonge vent in de bossen van de Maatschappij. Later kwamen de 
paarden en de trekkers maar toen hij begon ging alles nog handmatig.  
Hij vertelde openhartig hoe hij Femmy en de kinderen had ontmoet en hoe 
hij haar hart wist te winnen. De rode rozen op de kist stonden symbool voor 
44 jaar samenleven in liefde. Hij mocht een lieve vader zijn voor Angelique en 
Roald en een wijze opa voor Djorn en Djardo. Wat hebben ze een storm van 
pijn en verdriet doorstaan toen Roald op 16-jarige leeftijd overleed.  
Met een glimlach vertelde hij over de fijne collega’s bij de strooidiensten en 
hoe bekend de plek was waar we hem zouden begraven: hij was grafdelver 
geweest op de begraafplaats.  
Onze gesprekken gingen ook over zijn geloofsweg. Hij was niet opgegroeid in 
een gelovig gezin, maar door Femmy was het ook voor hem belangrijk 
geworden. Zo vertrouwde hij erop dat hij Thuisgehaald zou worden door een 
hemelse Vader die als een goede herder zijn schapen brengt naar grazige 
weiden, naar rustige wateren en een veilige stal. Voor Femmy en haar 
dochter Angelique en haar kleinzonen Djorn en Djardo is het gemis groot. We 
bidden hen Gods troost toe, zoals we dat ook gezongen hebben in de 
dankdienst voor Jans leven: ‘al staat de zee ook hol en hoog en zweept de 
storm ons voort, wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor ’t 
oog.’ 

Ds. Ida Boersma- Prins 



- 9 - 

Examens 

De examentijd is weer voorbij, wij willen leerlingen 

feliciteren met het behalen van hun diploma. Nu eerst 

genieten van de vakantie. Veel succes gewenst met de 

vervolgopleidingen.  

 

Omzien naar elkaar 

Wij willen gemeenteleden met gezondheidsproblemen sterkte toewensen en 

ook stilstaan bij degenen die hen mantelzorg bieden. 

 

Er zijn meer gemeenteleden, die kampen met gezondheidsproblemen soms 

chronisch of zorgen hebben over mensen die hen dierbaar zijn. Wilt u ons 

melden als er zorgen zijn om gezondheid of juist iets te vieren valt. Dat geeft 

ook mogelijkheden om met elkaar mee te leven. 

 

Een fijne zomer gewenst. 

Sjoukje de Wit 

 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem contact op met de gemeenteleden in het onderstaand schema. U 

vindt hier de namen met telefoonnummers van de mensen die voor het 

vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan Siderius coördineert de 

ophaaldiensten. 

 

6 juli  J. Siderius  0521- 387933  

13 juli  N. Dirkzwager  0521- 380981 

20 juli  L. Middelbrink 0521-381708 

27juli   J. Siderius  0521- 387933  

3 aug  N. Dirkzwager  0521- 380981 

10 aug  L. Middelbrink 0521-381708 

17 aug  J. Siderius  0521- 387933  

24 aug N. Dirkzwager  0521- 380981 

31 aug L. Middelbrink 0521-381708 

7 sep   J. Siderius  0521- 387933  

Jan Siderius 
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Bloemengroet 

Namens de gemeente hebben we weer een aantal mensen blij mogen 

maken met een mooie bos bloemen. In de afgelopen maand waren dat 

 

Dhr. Elwanger   Mw. S. Grotendorst  

Mw. A. Jubbega   Dhr. J. Pannenborg  

Mw. Van de Rotte   Dhr. J. Bolte  

Dhr. de Ridder   Mw. Van Vliet-Broekman  

 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

Op het moment dat jullie dit lezen is onze vakantie in juni weer voorbij. Met 

indrukken van Straatsburg en de Elzas….Heb ik ook een foto kunnen maken, 

denkend aan de vakantie-opdracht in het vorige kerkblad?  

’Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest!’: zie jij iets wat je 

opvalt, wat je raakt….maak een foto, gedicht of een schilderij.  

We gaan het zien, maar ik hoop op mooie inzendingen! 

 

Zoals jullie misschien weten is -van kinds af aan- koperblazen mijn hobby. De 

kiem daarvoor is al vroeg gelegd: als ik vroeger ging logeren bij mijn pake en 

beppe in Heerenveen dan sliep ik op de kamer waar de grote bas van pake 

stond. Die geur! Het is een prachtige herinnering. Dat liedje van Daniël 

Lohues zegt het heel mooi: “Soms brengt ‘n klank, ’n smaak, ’n geur joe 

terug naor wat ooit is gebeurd”. Dus vanaf toen altijd een avond in de week 

naar de vereniging. Samen spelen, samen eraan werken om iets moois neer 

te zetten met allemaal verschillende mensen, verschillende instrumenten. Er 

zijn wat dat betreft wel overeenkomsten met gemeente-zijn! 

Het ontroert me dat -na in de afgelopen jaren bij andere verenigingen te 

hebben gespeeld- ik nu weer bij een club zit waar de avond begonnen wordt 
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met gebed. Een gebed van dankbaarheid dat we muziek mogen maken, 

maar ook de vraag of iedereen weer veilig thuis mag komen. 

 

Zullen wij dat ook voor elkaar bidden? Waar zoveel mensen op pad gaan, 

van huis weg zijn? Ik hoor van ouderen dat deze periode toch ook veel 

onrust met zich meebrengt: de kinderen op vakantie, de hulpverleners zijn 

anderen dan ze gewend zijn.. Laten we voor elkaar bidden om een goede 

zomer en een veilige thuiskomst!  

 

Ik denk even aan het lied ‘O eeuw’ge Vader, sterk in macht’ waar wordt 

gebeden voor het welzijn van de mensen op zee. In het oude rode liedboek 

was het gezang 467 ; er kwam een storm van protest toen dit geliefde lied 

niet in het nieuwe liedboek was opgenomen. Er zijn zelfs stickers in omloop 

(uitgebracht door de Nederlandse Zeevarendencentrale) die in het nieuwe 

liedboek kunnen worden geplakt. Het laatste couplet geef ik graag door: 

 

O God, die ons behoeden wilt, 

Bescherm de broeders, wees hun schild 

In storm en strijd, ga met ze mee 

En red ze van ’t geweld der zee, 

dat land en water wijd en zijd 

lofzingen uw barmhartigheid. 

 

Hartelijke groet, ds. Ida Boersma- Prins  

 

Feest in de kerk! Op de naamdag van Johannes de Doper werd in een 

feestelijke kerkdienst het begin van het jubileumjaar van de Johannes de 

Doperkerk gevierd. Het kerkgebouw waar we wekelijks bij elkaar komen is al 

eeuwenlang een plek waar God gezocht wordt en zijn lof wordt gezongen. 
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Daar mogen we best eens bij stilstaan! De afgelopen weken zijn in Vledder 

en omgeving brochures uitgedeeld waarin alle activiteiten van dit 

jubileumjaar kleurig onder uw aandacht gebracht worden. Ook in dit 

kerkblad leest u er meer over. We hopen dat we u ook mogen ontmoeten bij 

deze feestelijkheden! 

 

Maar er is nog meer te vieren: na het afscheid van vier 

ambtsdragers in januari, mochten we afgelopen 

maand gelukkig ook een nieuwe  

ambtsdrager verwelkomen. Nanda Loeve was 

al lid van het multimediateam en ze verzorgt 

de notulen van het moderamen en de 

kerkenraad, maar op 15 juni mochten we haar 

ook bevestigen als diaken. Ze mocht al in 

diezelfde dienst aan de slag om het Heilig 

Avondmaal te bedienen. Wat fijn dat je je 

geroepen voelde voor deze taak, Nanda. We 

wensen je Gods zegen toe in alles wat je oppakt! 

 

De afgelopen weken zijn we in de kerkenraad bezig met het onderwerp 

‘veilige kerk’. Dit is een veelomvattend begrip, waar we vaak aan voorbij 

gaan. Voelt iedereen zich wel veilig in de kerk? Gaat niemand met knikkende 

knieën naar een overleg of vergadering? Worden ieders fysieke en mentale 

grenzen gerespecteerd? Zeker in een situatie waar iemand met meer macht 

of gezag vaak samen komt met iemand die minder stevig in zijn/haar 

schoenen staat, kunnen vervelende situaties zich zomaar voordoen. 

Grensoverschrijdend gedrag, je hoort er overal over.  

 

“Maar toch niet in onze kerk?!”, denken wij dan. Laten we dat zeker hopen! 

Toch willen we niet de kop in het zand steken en de fout maken te denken 

dat zoiets in onze gemeente niet kan gebeuren. De kerkenraad wil dit 

onderwerp graag open en bespreekbaar maken, in de hoop dat áls er zich 

situaties zouden voordoen waar iemands veiligheid geschonden wordt, deze 

persoon de openheid voelt zich hiermee te melden. Dit kan natuurlijk altijd 

bij een ambtsdrager of de dominee, maar in samenwerking met omringende 

gemeenten wijzen we hiervoor ook vertrouwenspersonen aan: mensen die 

buiten onze gemeente staan en die een veilige plek zijn om uw verhaal te 
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doen. In het volgende kerkblad hopen we u te kunnen melden wie deze 

personen zijn en ook over het beleid dat we opstellen rondom (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag.  

 

Maar dit alles komt na de zomerperiode. Nu begint eerst de zomerperiode, 

waarin veel kerkenwerk even op een wat lager pitje staat. Voor velen een 

periode om op vakantie te gaan ook. Gelukkig blijft elke zondagmorgen de 

kerkdeur open staan om elkaar te ontmoeten en samen God te zoeken. Waar 

uw plannen u ook brengen, we wensen u een goede zomerperiode toe!  

 

Namens de kerkenraad, 

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

 

Diaconale collectes  

6 juli  KiA-werelddiaconaat  

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren 

onder dwang in de visserij. Ze zijn en makkelijke prooi voor 

handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse 

beloften bij hun families weghalen. Kerk in Actie helpt om deze 

kinderen weer te herenigen met hun familie Via voorlichting in 

vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting worden voorkomen. 

 

13 juli  ICC-collecte voor Hospice ‘Het Riemkehuis’ in Steenwijk. 

Hospices zijn zeer waardevol voor mensen in de laatste fase van 

hun leven. Als ze deze tijd niet thuis kunnen doorbrengen is het 

fijn wanneer er zorg is door professionals en vrijwilligers die hen 

bijstaan in deze tijd. Helaas trekken zorgverzekeraars zich steeds 

meer terug en bezuinigen op deze zorg. Mooi dat we hen op 

deze manier kunnen ondersteunen. 
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20 juli  plaatselijk werk 

 

27 juli  Regionaal diaconaal fonds 

 

03 aug KiA-zomerzending  

In Cuba is een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. 

Jongeren en goed opgeleide volwassenen vertrekken naar het 

buitenland. Zieken en ouderen staan er alleen voor. Kerk in 

Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te 

bieden. 

 

10 aug plaatselijk werk 

 

17 aug Plaatselijk werk van de Zonnebloem 

 

27 aug Noodfonds Westerveld  

Alle PKN-kerken in Westerveld nemen daarin deel. Als de nood 

zo hoog is en de burgerlijke gemeente geen uitkomst biedt, dan 

kan het noodfonds hulp bieden. 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 

 

Laatste koffieochtend Streekkerk 

‘Aan al het goede komt een eind.. ‘ Zo ook aan het maandelijkse 

koffiedrinken in de Streekkerk. Op dinsdag 10 juni kwamen we voor het 

laatst bij elkaar. Het waren altijd hele gezellige koffieochtenden. Wij 

bedanken iedereen die altijd kwamen. Nogmaals bedankt voor de 

gezelligheid en de mooie bloemen die we kregen.  

Groetjes Reina en Roely  

 

Koffiedrinken De Gerf 

Elke eerste woensdag van de maand bent u, met wie u ook maar mee neemt, 

van harte welkom voor de koffieochtend in De Gerf. Om 10.00 uur staat de 

koffie klaar. U bent van harte welkom!  

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in mei 2025. Allen hartelijk dank voor de bijdragen.  

 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

Bestemming Streekkerk 

In het kerkblad van november stond een oproep om plannen in te dienen 

voor een nieuwe bestemming van de Streekkerk en dan hierover op 15 

januari een pitch/presentatie te geven. Na een klein aantal telefonische 

reacties met het verzoek om meer informatie, waren er in januari vier 

initiatieven voor een nieuwe bestemming van de Streekkerk. Vlak voor de 

pitch hebben twee initiatiefnemers zich teruggetrokken omdat ze geen reële 

mogelijkheid zagen om op redelijke termijn hun plannen te realiseren. 

 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2025 per 23 juni 49.987,50€  

Aantal toezeggers 231               

Bedrag per toezegger gemiddeld 216,40€       

Achterstand per 31 mei 2025 15,00€          

Ontvangsten tm 23 juni 34.540,50€  

Verhuur kerk en Gerf mei incl. consumpties 1.211,10€    

Totaal collectes kerk mei 736,18€       

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats 106,50€       

Ontvangen bij film Sophie Scholl 39,75€          

Ontvangen via Nico Dirkzwager bij rondleiding 50,00€          

Verantwoording CvK mei 2025
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Woensdagavond 15 januari zijn er twee initiatieven gepresenteerd voor een 

toekomstige bestemming van de Streekkerk. Het betreft hier de plannen van 

Collectief Kerkbuurt en Weldaad Zorg.  

 

Collectief Kerkbuurt is een initiatief van elf inwoners van Nijensleek om een 

coöperatie/ vereniging of iets dergelijks in Nijensleek te gaan vormen om de 

kerk aan te kopen. Daarna willen zij in het gebouw 4 á 5 appartementen 

realiseren die zullen worden verhuurd aan starters. Aan de achterkant van 

het perceel ( nu parkeerterrein) willen ze woningen voor senioren bouwen 

met alle faciliteiten op de begane grond. 

 

Weldaad Zorg is een kleine dagbesteding in Nijensleek en is gelegen 

tegenover de kerk. Ze zijn gericht op mensen tussen de 18 en 65 jaar met 

een licht verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt die een 

rustige plek zoeken. Ze zijn voornemens om met behoud van authentieke 

details in de kerk een gemeenschappelijke ruimte te creëren voor hun 

dagbestedingslocatie die tevens dienst kan doen als ontmoetingsplek voor 

de inwoners van Nijensleek en omstreken. Het plan is om in de consistorie 

een winkel met terras te realiseren waar ze streekproducten en koffie en thee 

willen aanbieden. 

 

De initiatiefnemers hebben zelf contact opgenomen met de gemeente 

Westerveld. Het plan van Weldaad Zorg lijkt prima in het bestemmingsplan 

te passen. Voor het plan van Collectief Kerkbuurt zal het bestemmingsplan 

gewijzigd moeten worden. Vooroverleg met de verantwoordelijke wethouder 

had als uitkomst dat gemeente welwillend tegenover het plan staat.  

 

Als werkgroep hebben we geconcludeerd dat beide initiatieven goed passen 

bij het kerkgebouw en het dorp Nijensleek. De beide plannen hebben een 

goede onderbouwing en we schatten in dat ze beide haalbaar zijn. We 

hebben de kerkenraad van de Protestantse gemeente Vledder-Nijensleek 

geadviseerd om met beide partijen verder in onderhandeling te gaan over 

de verkoop van de Streekkerk. De kerkenraad heeft dat advies overgenomen 

en gaat verder in onderhandeling met de beide initiatiefnemers. Dit betekent 

dat er verder geen taak meer is voor de werkgroep, deze is daarom 

opgeheven.  

Namens de werkgroep Toekomst Streekkerk Nijensleek., Jeroen Los 
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Verkoop Streekkerk  

Na het goedgekeurde advies van werkgroep Toekomst Streekkerk Nijensleek 

is het college van Kerkrentmeesters aan de slag gegaan. Zij worden hierbij 

begeleid door de heer Gerrit Kolkman. Hij is rentmeester/makelaar bij KKG-

advies en heeft de nodige kennis en expertise rondom de verkoop van o.a. 

kerkgebouwen. 

Afgelopen mei heeft Gerrit Kolkman de Streekkerk getaxeerd en heeft samen 

met het College van Kerkrentmeesters een minimumprijs en voorwaarden 

voor verkoop vastgesteld voor de Streekkerk. Deze zijn aan het collectief 

Kerkbuurt en Weldaad Zorg medegedeeld en hen is de mogelijkheid 

gegeven een bod te doen op de Streekkerk. Op 18 juni sloot de termijn 

waarop ze hun bieding en met hun voorwaarden konden indienen. (Over de 

uitkomst van de biedingen is bij het samenstellen van het kerkblad nog niks 

bekend – red.) 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jeroen Los 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 
 

 

 

Bijbelkring 

Het afgelopen seizoen hebben we met de groep de Bergrede aan de hand 

van de bijbelstudie van W. van der Zee gelezen. Het was een heerlijke reis 

met veel diepte en herkenning, soms verdwazing en aha-momenten. Ds. 

Gerrit van den Dool heeft ons (en wij elkaar) aan de hand meegenomen en 

dat was heel fijn! 21 mei hebben we het seizoen afgesloten door met elkaar 

en onze partners een heerlijke maaltijd te nuttigen, heel gezellig. 

 

In het najaar starten we weer en duiken we de Psalmen in: welke raken je, 

waar haal je steun, of heb je juist moeite mee? Dat zijn de vragen waar we 

alvast over na mogen denken. Er is nog ruimte genoeg voor nog meer 

mensen, dus lijkt het u leuk, inspirerend, gezellig om mee te doen? U bent 
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meer dan van harte welkom. Benader ds. Gerrit van den Dool of mij voor 

verdere details. 

Silvia Bijker 

 

Verhuisbericht  

Wij hebben na 27 jaar in Vledder te hebben gewoond ons huis verruild voor 

een appartement in Amersfoort. Wij wonen nu ruim een half jaar in 

Amersfoort met veel plezier en het bevalt ons prima! Voor de eerste keer in 

ons leven, wonen we 'hoog' maar wel temidden van de natuur en water, 

waar nu in deze tijd van het jaar de eenden en waterhoentjes met hun kroost 

voorbijzwemmen. Een fijne plek! In de afgelopen 27 jaar voelde wij ons thuis 

in de kerkelijke gemeente van de Johannes de Doperkerk. Wij zijn begonnen 

met Ds. Ep Hamminga en geëindigd met Ds. Marianne Gaastra. 

Ook hebben we deelgenomen aan diverse activiteiten, zoals de 

leerhuisavonden, gastheer/vrouw zijn als de Kerk geopend was, de ‘Bazar’, 

kerkschoonmaak en koffie schenken na de kerkdienst. 

We hebben veel fijne mensen ontmoet en mooie dingen met elkaar beleefd . 

Jullie hebben inmiddels een nieuwe predikant, dat is fijn, We wensen de 

kerkelijke gemeente nu en in de toekomst alle goeds toe.  

Hartelijke groet, Wim en Tea van der Moer. 

Watersalamander 71 3824 VV Amersfoort  

 

 

Bedankt voor de bloemen 

We ontvangen altijd veel bedankjes van de mensen die bloemen hebben 

gekregen vanuit de kerk. Dat is fijn en geeft een goed gevoel. De boeketten 

worden met veel zorg klaargemaakt en in de kerk gezet door Koby van 

Dongen van Krek Wak Wol in Vledder. Hartelijk dank daarvoor!  

 

Een dankwoord is vooral ook gericht aan diegenen die 

ervoor zorgen dat de bloemen na de dienst 

weggebracht worden. Soms dichtbij, maar ook verder 

weg. Na de vakantietijd nodigen we de bezorgers uit 

om samen te komen in de Gerf op de eerste 

woensdagmorgen in september om hen onder het genot 

van koffie met wat lekkers te bedanken voor het werk. 

Tonnie Bolte 
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Bedankje 

Hierbij wil ik de kerk bedanken voor de mooie bos bloemen die ik heb 

ontvangen! Ik ben inmiddels weer thuis. 

Groeten Jakob Pannenborg 

 

Nieuwbrief Jurgen & Katja 

Het is nog maar recent dat we de laatste nieuwsbrief van Jurgen & Katja 

hebben ontvangen. Toch zijn er weer heel mooie dingen te vertellen. Ik deel 

graag een samenvatting met u.  

 

Jurgen reisde naar het zuidoosten van 

Madagaskar om het Evangelie te delen in 

afgelegen dorpen rond Vangaindrano, 

Midongy en Befotaka. Ze vlogen met een 

helikopter naar deze moeilijk bereikbare 

gebieden. Voor veel dorpelingen was het de 

eerste keer dat ze blanke mensen of een 

helikopter zagen. Jurgen merkte dat zijn dialect 

niet altijd begrepen werd, wat soms voor grappige 

misverstanden zorgde. De mensen bleken erg open voor het Evangelie, en in 

sommige dorpen worden nu Bijbelgroepen gevormd. Terug in Maroamboka 

ontving ze een groep Malagasy Bijbelstudenten, die op pad gingen om het 

Evangelie te delen in omliggende dorpen. Dit stimuleerde 

ook lokale christenen om zelf actief te worden.  

 

Door ziekte in het gezin en het onverwacht uitvallen 

van een tweede studentengroep kwam er onverwacht 

rust in het drukke gezinsleven. Dat bleek achteraf een 

zegen, want er moet veel geregeld worden: 

thuisonderwijs, gezinsvakantie en voorbereidingen voor 

de studiestart van dochter Vanya in Nederland. Ze 

ervaren in dit alles de leiding van God. 

 

“We voelen ons bevoorrecht dat we zo veel steun krijgen in ons werk. 

Bedankt voor uw gebed, medeleven, en ondersteuning! Samen met jullie 
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willen we op de Heer blijven vertrouwen! Want God is goed, altijd! En altijd is 

God goed! We wensen u van harte Gods zegen toe!” 

De hele nieuwsbrief is te lezen op pknvleddernijensleek.nl/jurgenkatja 

Martijn van Dijk (redactie) 
 

 

Uit de oude boeken 

De Vorige keer schreef ik dat de notulen, geschreven door de nieuwe 

predikant ds. E. Was door gebruik van slechte inkt (heel erg licht) bijna niet 

te lezen zijn. Daar komt nog bij dat het handschrift ook niet erg mooi is. Dan 

maakt ds. Was ook nog gebruik van de oude spelling (De Vies en Te Winkel). 

 

Nu was er, sinds 1891, al een strijd om een betere spelling losgebarsten. Dit 

alles onder leiding van de taalkundige R. Kollewijn. ‘Mensch’ moest ‘mens’ 

worden en ‘moeilijk’ zou ‘moeilik’ moeten worden. Dat laatste ging niet door. 

In 1934 kwam onder leiding van minister Marchant dan toch de spelling van 

Kollewijn er door. Ook de naamvalsuitingen verdwijnen. Dus ‘aan den heer’ 

wordt voortaan ‘aan de heer’. Typisch is dat de minister de nieuwe spelling 

voor het onderwijs voorschrijft, maar dat de overheid zelf de oude spelling 

blijft gebruiken. Zo ook ds. Was. Hij schrijft bijvoorbeeld “Het is wenschelijk 

dat..” en “Aan den Kerkenraad”. En als het over armenzorg gaat schrijft hij: 

“het gaat over de bedeeling van de menschen.” 

 

En die bedeling, armenzorg, staat wel erg centraal in de komende 

kerkenraadsvergaderingen. We zitten midden in de crisistijd, de z.g. Dertiger 

jaren. Er wordt veel vergaderd op zondag na de godsdienstoefening. Ik denk 

dat dat nu niet meer voorkomt.  

 

Er zijn in die periode ook nog twee Hervormde Gemeentes. Eén te Vledder 

en één in Nijensleek (het gebouwtje Samuel aan de Hoofdweg). Wel valt de 
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laatstgenoemde gemeente onder verantwoordelijkheid van die van Vledder. 

 

Op 29 januari 1929 wordt de administratie van de ‘diakens’ van Vledder en 

Nijensleek aan de orde gesteld. De rekening en verantwoording van de 

Diaconie van Nijensleek wordt nagezien door twee kerkenraadsleden van 

Vledder. De inkomsten bedragen f 97,20½ en de uitgaven zijn f 51,70 dus 

een voordelig saldo van f 45,50½. De ‘diakens’ worden bedankt voor hun 

accuraat beheer. Ook wordt in deze vergadering besloten het contract met 

de Burgerlijke Gemeente in zake steunbedelingen met een jaar te verlengen. 

 

Dat voor veel mensen de tijdsomstandigheden slecht zijn, blijkt uit het feit 

dat de huurders van hun huis van de Diaconie vragen om een huurverlaging. 

Daar wordt mee ingestemd en de huren worden met 15% verlaagd. Dit geldt 

echter voor een jaar. De diaconie heeft in die jaren wel een belangrijke taak, 

hoewel ook zij het met weinig middelen moet doen. Gelukkig hebben ze nog 

baat bij de opbrengst van de pacht van enkele landerijen. Ook de verkoop 

van dennen geeft enig soelaas. Het volgende jaar 

vragen de huurders weer om huurverlaging en 

wel van 25%. Dat vindt de Diaconie te ver 

gaan, maar ze gaan wel akkoord met een 

verlaging van 20%. Ze zien dus wel in dat 

de armoede groot is. Om ieder jaar weer 

geconfronteerd te worden met verzoeken 

om huurverlaging stelt een ouderling voor 

om bij verhuizing voor de nieuwe bewoners 

in het huurcontract op te laten nemen dat de 

huur voor 6 jaar vastgesteld wordt. Aldus wordt 

besloten. 

 

In de vergadering van november 1933 wordt voorgesteld de door een brand 

bij een ouderling de daar verloren gegane doopboeken voor zo ver mogelijk 

is opnieuw in te richten en wel vanaf 1914. Men zal het proberen. Dat zal wel 

een heel karwei geweest zijn. Volgende keer meer over de ‘gedecodeerde’ 

verslagen van de kerkenraadsvergaderingen door ds. Was. 

Nico Dirkzwager 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te 

Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te Vledder-

Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


