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Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website. Inleveren 

kopij voor het kerkblad van mei 2026 uiterlijk maandag 

20 april om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week 

voor zaterdag 2 mei bezorgd. Inleverdatum van kopij voor 

kerkblad voor juni 2026 is 25 mei. Bijlagen mogen via e-

mail (zie hierboven) worden aangeleverd in Word. De redactie 

behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te 

plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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OVERDENKING  

     

   

 

Op het moment van schrijven ligt de Stille Week nog voor ons, leven we toe 

naar de Paasjubel op eerste paasdag: U zij de glorie! 

 

En daarna zet die paasjubel zich door tot aan Pinksteren: Geest van 

hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! 

 

De zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben in de loop van de 

geschiedenis prachtige namen gekregen en daarvan vind ik zondag Jubilate 

(26 april) en zondag Cantate (3 mei) het allermooist. Zing 

het hoogste lied, jubel het uit! Word jij ook zo blij van 

zingen? Van mooie liederen? Als dominee heb ik het 

voorrecht dat ik ordes van dienst mag maken; ik vind 

het fantastisch werk om mooie liederen uit te 

zoeken, maar ik kan me heel goed voorstellen dat u 

zegt: ja maar, dat ene lied dat voor mij zoveel 

betekent, waar ik heel blij van word, dat is nog nooit 

voorbijgekomen. U kunt dat natuurlijk altijd bij me 

aangeven, graag zelfs!  

 

Oproep 

Het lijkt mooi als we op zondag Jubilate (26 april), úw liederen zingen! Laat 

het u aan mij weten? Voor de voorbereiding van de dienst is het fijn als die 

verzoeknummers vóór 19 april worden doorgegeven. Het liefst per mail, via 

de Whatsapp/Signal of op een briefje.  

 

Dat laatste klinkt bijna een beetje ouderwets hè, op een briefje. Maar toch 

wel handig! Wat ook ouderwets klinkt is ‘tegeltjeswijsheid’. ‘Vroeger’ had ik 

die nog wel eens aan de wand hangen. Tegeltjes met mooie spreuken erop 

die je zo in het voorbijgaan even tot nadenken stemden of tot de orde 
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riepen. Waar ze inmiddels gebleven zijn, ik weet het niet. Er sneuvelt nog wel 

eens iets in huize Boersma en al die verhuizingen doen ook geen goed!  

Nieuwerwets is misschien wat ik zag bij één van onze kinderen: een muur 

waar je wijze ‘quotes’ op kunt schrijven. Het idee blijft hetzelfde of je nu een 

Delfts blauw tegeltje aan de muur hebt of een whiteboard… even stilstaan, 

even nadenken!  

 

In het vorige kerkblad noemde ik Moeder Teresa. Iemand stuurde mij een 

inspiratieboekje over het leven van moeder Teresa. Moeder Teresa wordt als 

Agnes Bojaxhiu geboren in 1910 in Skopje, Macedonië. In de buurt van het 

gezin woont een weduwe met zes kinderen, kinderen die zonder discussie in 

het gezin Bojaxhiu worden opgenomen als de weduwe sterft. Zo komt Agnes 

al vroeg in aanraking met naastenliefde. Zij en haar zusjes krijgen met de 

paplepel ingegoten dat praktisch christendom altijd mogelijk is, zelfs in grote 

armoede. Helpen blijft de rode draad in haar leven.  

 

Een paar van haar spreuken aan de wand? Terwijl ik dit schrijf hoor ik 

trouwens dat het juist heel hip is: een tegeltje met een mooie tekst. Haha, zo 

zie je maar, er is niets nieuws onder de zon!  

 

ds. Ida Boersma-Prins 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

Voor het omzien naar elkaar kijken we ook even achterom naar de afgelopen 

maand! Wat mooi dat we ieder jaar een School- & gezinsdienst hebben in 

samenwerking met basisschool de Bron in Nijensleek. Echt een feest om die 

dienst voor te bereiden met de kinderen, over het thema te praten en dan 

5 april  

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Pasen 

Collecte: KiA Werelddiaconaat, kerk, orgelfonds 
  

12 april 

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaam) 

Collectes: Wilde Ganzen, kerk, bloemenfonds 

  

19 april  

10.00 uur 

Ds. G. Knol (Steenwijkerwold) 

Koffiedrinken 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, behoud predikantsplaats 
  

26 april  

10.00 uur  

Ds. I. Boersma-Prins 

Collectes: MedAir, kerk, onderhoud gebouwen 

  

3 mei 

10.00 uur 

Ds. J. van der Mark (Heerenveen) 

Collectes: Vakantiebureau, kerk, orgelfonds 
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samen met ouders en gemeenteleden te vieren dat Jezus als een goede 

Herder is die in liefde op zoek gaat naar het verloren schaap. 

 

Verdriet 

We leven mee met onze organist Sipke Huisman: zijn vrouw Janny 

Huismans-Daleman overleed op 16 februari. Een intense 

periode van zorg ging daaraan vooraf. Muziek geeft 

troost, dat merkten we de zondag daarna toen Sipke 

toch ons wilde begeleiden bij de gemeentezang. Veel 

sterkte toegewenst! We leven mee met de familie 

Winters uit de Bult die hun man en vader Bert zo 

onverwacht moeten missen. Onlangs hoorde ik dat de 

echtgenote Annelies van dhr. Warnaar is overleden. 

Onlangs is hij verhuisd naar Diever, vanaf ’t Beusje 15 en via een periode in 

de Menning. We wensen hem veel sterkte toe.  

 

Onze gedenkplek met namen op stenen staat naast de doopvont. Een mooie 

plek vind ik, want daar bij de doopvont mag je je te 

binnen brengen dat onze kwetsbare mensennaam 

verbonden is aan de Naam van de Allerhoogste, zo 

uitgesproken bij je doop. In de dienst van Stille 

Zaterdag wordt daar ook altijd bij stil gestaan: je 

denkt terug aan je doop! 

 

Er liggen al veel stenen bij die gedenkplek. Namen van 

mensen uit ons midden die zijn overleden. Meestal worden ze ook genoemd 

in de zondagse eredienst. Toch ligt er nu één steen met de naam van iemand 

die niet op zondag is herdacht, omdat ze niet (meer) bij onze gemeente 

hoorde. Op 12 maart hebben we in de Gerf in kleine kring een 

afscheidsdienst gehouden met de naasten van Tinie (Stientje) IJspeert-Grave. 

Zij heeft aan ’t Beusje gewoond, is later verhuisd naar Steenwijk en werd nu 

al twee jaar verpleegd in het Zonnehuis te Zwolle. Haar man Bertus Willem 

overleed in 2016 en is ook vanuit Vledder begraven op de Algemene 

Begraafplaats. Zij en haar man waren werkzaam in het onderwijs. In overleg 

met de familie leek het ons goed dat haar naam op de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar in onze kring met liefde wordt genoemd. 
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Zondag 22 maart stonden we stil bij het overlijden van Elisabeth Johanna 

Maria Pronk -de Zwart (Elly). Zij overleed onverwacht in de leeftijd van 80 

jaar. Donderdag 26 maart was de uitvaart vanuit onze kerk. Elly was heel 

actief in het vrijwilligerswerk in het dorp en op de Borgstee. We leven mee 

met haar dochter en met iedereen die haar zal missen! 

 

Beterschap 

Hoe mooi is het om hier de namen te noemen van mensen die terugkwamen 

uit het ziekenhuis! Een hele schrik als je zomaar in het ziekenhuis komt te 

liggen, in Leeuwarden, in Zwolle, in Meppel. Bijzonder om te ervaren dat je 

geholpen wordt, lichamelijk maar ook in geestelijke zin! Van harte geluk 

gewenst met de thuiskomst en ook met hulp daar om verder te herstellen. 

Van harte een goede revalidatie thuis toegewenst: Bram Kok (de Hoek 18), 

Tonnie Bolte-van der Vis (de Rolle 37) en Jannie Stam- van Marle 

(Torenkamp 63A). 

 

Feest 

Onze hartelijke gelukwensen gaan naar dhr. en mevr. Aalders (Lijnland 4) die 

op 27 april hun 60-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. Wat een mooie 

mijlpaal! 

 

Groet van de gemeente 

U hebt wel gemerkt dat er niet alleen een bloemengroet vanuit de zondagse 

dienst bij iemand wordt bezorgd, ook is er nu zo nu en dan een 

bemoedigende groet op papier. In de hal van de kerk ligt dan op de statafel 

een kaart waar u uw naam op kunt zetten. Nog niet 

iedereen is eraan gewend, maar het is toch het 

leukste voor de ontvanger om zoveel mogelijk 

namen vanuit de gemeente te ontcijferen! Van 

harte aanbevolen! 

 

Avondmaal thuis 

Ook breng ik nog een keer onder de aandacht dat de 

mogelijkheid bestaat om het Heilig Avondmaal aan huis te vieren. Laat u het 

weten als u dat op prijs zou stellen? 

 

Hartelijke groet, Ida Boersma-Prins 
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Bloemengroet 

Namens de gemeente hebben we in de afgelopen tijd weer een aantal 

mensen blij mogen maken met een mooie bos bloemen 

als felicitatie of als groet en bemoediging. In de 

afgelopen maand waren dat  

 

Mw. M. Rang-Groenewegen Dhr. A. Jonker 

Mw. Have-Godwald   Dhr. van Dijk  

Mw. Dudok – Scheelbeek  Dhr. Leever 

Mw. L. van Heerde    Mw. T. Bolte  

Dhr. en mw. Brander   Dhr. B. Kok  

Luuk Groen en Roely Dijkstra  

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 0521- 

387933.  

Jan Siderius 

 

Laatst had ik bijna een botsing met een gemeentelid. Mijn schuld! Ik wilde 

linksaf slaan vanaf de Borgstee maar zag in één keer de deur van de Gerf 

openstaan en gooide het stuur om. Fout! Het is gelukkig goed 

afgelopen, maar ik dacht wel weer: je moet ook fietsen als je 

in de gemeente aan het werk bent! Dat was trouwens ook 

het advies destijds van onze hoogleraar kerkgeschiedenis: 

beweeg je langzaam van het ene bezoek naar het andere… 

dan heb je tijd om na te denken! En dat lokt met het 

voorjaar in aantocht ook wel aan! 
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Onze fietsen gaan trouwens ook mee op de korte 

vakantie die we hebben staan van 11 t/m 19 april. 

Eerst met Mark naar de provinciale Veteranendag in 

Assen op 11 april (kom ik daar nog gemeenteleden 

tegen?) en aan het eind van de week hopen we het 

65-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders te kunnen 

vieren. Daar kijken we samen met hen naar uit, al zijn 

er ook zorgen vanwege hun gezondheid. Mijn vader is 

onlangs 90 geworden en mijn moeder is 86. Ze wonen 

zelfstandig, genieten van de tuin, van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Gelukkig wonen mijn drie broers en zus wat dichterbij die veel voor hen 

doen.  

Hartelijke groet, Ida Boersma  

IN MEMORIAM  
 

Bert Winters  
* 23 september 1947      ⴕ 9 maart 2026 

 

Bert is geboren in Paasloo 23 september 1947 en overleden te Eesveen op 9 

maart 2026. Bert en zijn vrouw Lubertie, samen met hun kinderen Grëanne en 

Bart, waren lid van de Streekkerk. Een aantal jaren geleden zijn Bert en 

Lubertie overgestapt naar het kerkje De Ontmoeting te Eesveen. Zij woonden 

ook in Eesveen maar zijn al een aantal jaren geleden verhuisd naar 

Duivenslaagte 2-24, 8346 KH De Bult 

 

Bert heeft zich op allerlei manieren in gezet voor de Streekkerk in Nijensleek. 

Hij was als diaken lid van de kerkenraad en als koster een bekend gezicht en 

hij was altijd bereid om te helpen met verschillende klussen. Bert heeft op de 

tapijtfabriek in Steenwijk gewerkt tot zijn pensioen. Hij kreeg later kanker, 

maar na diverse behandelingen leek dat juist de goede kant op te gaan. 

 

Hij was vaak te vinden op de boerderij van zijn zwager waar hij graag mee 

hielp met allerlei werkzaamheden tot op de dag van zijn overlijden. Hij werd 

onwel en kwam plotseling te overlijden. 

 

Wij wensen de familie sterkte toe na dit verlies. 

Sjoukje de Wit 
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Als kerkenraad kijken we tevreden terug op de gemeentevergadering van 14 

maart. Hoewel het soms een wat formele aangelegenheid is, is het een mooi 

moment, waarop we als kerkenraad verantwoording kunnen afdragen over 

wat we het afgelopen jaar op inhoudelijk en financieel vlak hebben gedaan. 

En dat er in een kleine gemeente als de onze toch veel gedaan is, kunnen we 

niet ontkennen. Wat mooi om dat op zo’n moment weer even samen te 

vatten en te delen! Fijn ook om te zien dat er ruim gebruik is gemaakt van de 

gelegenheid soep en een broodje te blijven eten achteraf. Samen eten 

verbindt! 

 

Het tweede gedeelte van de vergadering ging over de 

kerkapp Donkey Mobile. Martijn van Dijk heeft hier 

een presentatie over gegeven en zal een korte 

samenvatting daarvan in dit kerkblad publiceren. 

Dat een kerkapp veel voordelen heeft, vooral op 

het gebied van communicatie, maar ook op 

financieel gebied, staat als een paal boven water. 

Dat er toch ook echt nog wel wat haken en ogen 

zitten aan het invoeren van zo’n app, spreekt ook 

voor zich. De kerkenraad zal zich er daarom uitgebreid 

over buigen in de volgende kerkenraadsvergadering en wellicht ook nog in 

de vergaderingen daarna. Hoe dit verder zal verlopen, kunnen we niet 

zeggen. We beloven u wel dat we u op de hoogte houden over de volgende 

stappen die we nemen; welke stappen dat ook zijn.  

 

In de afgelopen periode hebben we u ook gemaild over de vrijwilligers die 

her en der in de kerk nodig zijn. Daarop kregen we al heel wat reacties 

binnen van mensen die best een (extra) taak in de kerk willen uitvoeren. Op 

dit moment worden er bij voorbeeld in het MMT en bij de verdeling van het 
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kerkblad al nieuwe mensen ingezet, maar bij voorbeeld ook in de 

ondersteuning van de diaconie kijken we hoe we mensen aan functies 

kunnen verbinden. Om in de komende tijd de verschillende 

vrijwilligersfuncties nog eens extra onder de aandacht te brengen, plaatsen 

we elke week een stukje in het kerkblad van een vrijwilliger die vertelt over 

zijn of haar functie. Dit aanbod kwam in februari spontaan van koster 

Jacques Bakker In dit nummer schrijft Betty Metz over haar functie als 

contactpersoon en we hebben voor de komende maanden nog allerlei kijkjes 

achter de schermen in petto. We hopen zo iets beter van elkaar te ontdekken 

wat er nu eigenlijk gedaan wordt in de kerk! 

 

Ten slotte organiseren we op 23 april een 

kennismakingsbijeenkomst voor nieuw ingekomen 

gemeenteleden. Inmiddels zijn de nieuw 

ingeschreven gemeenteleden van het afgelopen 

halfjaar hiervoor uitgenodigd. Zijn we u vergeten 

uit te nodigen of bent u al langer lid, maar bestond 

er destijds nog niet zo’n kennismakingsbijeen-

komst, neemt u dan even contact op met 

ondergetekende, dan bespreken we of deze 

bijeenkomst ook voor u interessant is.  

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk 

 

Donkey Mobile 

Op de gemeentevergadering heb ik jullie geïnformeerd over 

de kerkapp Donkey mobile. Fijn dat er aan het einde van 

de presentatie zoveel handen omhooggingen bij de 

vraag of hier wel interesse voor zou zijn. Op verzoek 

van de kerkenraad deel nog graag wat informatie met 

jullie, zodat het nog eens rustig doorgenomen kan 

worden.  

 

Donkey Mobile is geen generiek platform, maar een app die 

is ontworpen vanuit hoe kerken werken, met een gepersonaliseerde tijdlijn, 

groepen en interactie. Er is een speciale betrokkenheidsbutton, geïnspireerd 

door geloof, hoop en liefde. 
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- Beschikbaarheid 

De Donkey Mobile app werkt ook op je computer, laptop of tablet. Dat is 

ideaal voor langere berichten, maar ook ouderen en mensen zonder 

smartphone kunnen zo meedoen. Ook handig voor wie af en toe berichten 

wil lezen zonder weer een extra app te installeren.  

- Groepen 

Gebruikers kunnen groepen aanmaken, zoals voor Marktplaats of 

Bijbelstudies. De berichten worden per groep gefilterd, zodat de algemene 

groep niet overvol raakt. Natuurlijk kan je meldingen kunnen per groep uit- 

of aanzetten, zodat alleen relevante updates binnenkomen. 

- Bepaal zelf wat je deelt 

Foto’s, bijbelstudies of links naar kerkdiensten kunnen makkelijk met 

groepen gedeeld worden. Berichten zijn deelbaar binnen de app of extern 

(bijv. WhatsApp), maar zijn alleen te openen als de ontvanger toegang heeft 

tot de groep. 

- Agenda  

De kerkagenda en groepsagenda’s zijn direct in de app beschikbaar. Geen 

zoekwerk meer dus in e-mails of WhatsApp gesprekken. Je ziet alleen 

evenementen van groepen waar je lid van bent. 

- Inspiratie opdoen 

Via de ‘Ontdekknop’ vind je eenvoudig groepen die bij je passen. Alle 

kerkelijke groepen staan hier op een rij, of je nu lid wilt worden of zelf een 

groep start. In Donkey Inspire vind je dagelijkse overdenkingen, bijbelstudies, 

leesplannen en kerknieuws. 

- Financiën 

Collectes verlopen via de app met een opwaardeerbaar saldo, wat 

transactiekosten verlaagt. In plaats van €0,50 per collecte via Givt betaal je 

maar €0,24 bij het opwaarderen van je tegoed. Gasten kunnen digitaal geven 

via QR-code of met hun eigen saldo van hun eigen kerkapp. Ook acties zoals 

Actie Kerkbalans zijn eenvoudig te koppelen. 

 

De beslissing of de app er wel of niet komt is aan de kerkenraad. Misschien 

komen er dan nog wel ‘Hoe gebruik ik de app-klasjes’. Ik ben enthousiast en 

ik weet zeker dat we er samen snel mee overweg kunnen. Heb je nu al 

vragen? Stel ze gerust via mvandijkaantjes@gmail.com. 

Martijn van Dijk-Aantjes  
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Classicale Ontmoetingsdag 

Vanuit de Classis Groningen en Drenthe worden alle gemeenteleden en 

geïnteresseerden binnen de classis uitgenodigd voor de Classicale 

Ontmoetingsdag op 16 mei 2026. U bent van harte welkom op De 

Valkenhof, Witte Valkenstraat 2, 9411 LG Beilen. De dag begint om 10:00 uur 

en is rond 15:30 uur afgelopen. Voor lunch wordt gezorgd. Dit jaar is het 

thema: Samenwerken, het kan wél! 

Gastspreker is dr. Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk, 

over ‘De kracht van een kleine kerk’ Hoe ben je kleiner kerk zonder 

kleingeestig te worden? Dat zijn we aan het leren deze jaren. Kunnen we juist 

nu leren ons te focussen op de kern? In de Bijbel en in de geschiedenis zijn 

periodes van kleiner wordende geloofsgemeenschappen vaak ook periodes 

van herbronning en van een nieuw bewustzijn van de kracht van geloof in 

God.  

Meer informatie leest u op classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag. Daar 

kunt u zich ook aanmelden. Voor vragen kunt u mailen naar classisscriba-

groningen-drenthe@protestantsekerk.nl 

Namens Classis Groningen-Drenthe, Rahel Verbree 

 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 

 

Diaconale collectes  

 

5 april  Pasen. Kerk in Actie werelddiaconaat: India - Onderwijs geeft 

kansarme kinderen toekomst. Dalits staan onderaan de 

maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen op 

school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of 

ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te werken. 

De organisatie Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’: 

buitenschoolse activiteiten waar kinderen via 

huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor 

schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met 
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ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om 

meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te 

werken. 

 

12 april  Wilde ganzen - Wilde Ganzen wil een wereld waarin mensen die 

in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst 

verbeteren. 

Om wereldwijd armoede aan te pakken, steunt Wilde Ganzen 

projecten die in lage- en middeninkomenslanden zijn opgezet 

door de mensen zelf en met hulp van organisaties uit hun 

omgeving. Jaarlijks steunen wij honderden kleinschalige 

projecten met geld, advies, expertise en ons netwerk. Voor een 

blijvend resultaat maken we ons daarbij sterk voor 

duurzaamheid en zelfredzaamheid van mensen en die 

organisaties in uit hun omgeving.  

 

26 april  MedAir - Medair is een christelijke noodhulporganisatie die 

helpt bij rampen en geweld. Ze redden levens en helpen 

mensen hun levens weer op te pakken. Ze werken voor de 

meest kwetsbare mensen in de meest moeilijk te bereiken 

gebieden. 

 

3 mei  Vakantiebureau - Het Vakantiebureau wil eraan bijdragen dat 

mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden ze in 

samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in 

Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie 

het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om 

op vakantie te gaan.  

 

Koffiedrinken De Gerf 

Traditiegetrouw op de eerste woensdag van de maand, dit keer op 6 mei, is 

er weer koffiedrinken in de Gerf, neem vooral iemand mee, dat is gezellig.  

Namens de diaconie: Silvia Bijker. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
 

 

Aktie kerkbalans 2026 

We zijn het begrote bedrag van € 50.000 aan toezeggingen gepasseerd! 

 

Energie  

We zijn blij dat onze gasprijs voor € 1,23 vaststaat.  

Gasverbruik kerkgebouw januari 855 m³ 

Gasverbruik kerkgebouw februari 717 m³ 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in februari 2026.  

 

 
 

Met dank aan alle meelevenden, gevers, vrijwilligers etc.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

 



- 16 - 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 
 

 
 

 

Bedankt 

Blij verrast waren we met alle felicitaties, in welke vorm dan ook én het 

mooie boeket bloemen, die wij mochten ontvangen van de gemeente ter ere 

van ons 40-jarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor.   

Eric en Nellie Brander 

 

Bedankt 

Héél hartelijk bedankt voor het prachtige boeket, dat 

ik namens de kerk heb ontvangen. Ik heb ervan 

genoten!  

Met vriendelijke groeten, Floor Janssen 

 

Hartelijk dank 

De dag na mijn 86e verjaardag werden wij verrast met 

een mooie bos bloemen, gebracht door Lenie en Jan van 

Antwerpen namens de kerk van Vledder. Wij hebben samen een gezellige 

middag gehad. Heel hartelijk dank daarvoor. 

Een groet van Jopie en Adri Jonkers 

 

Dank 

Plotseling in het ziekenhuis terechtkomen, betekent 

dat je leven even op z’n kop staat. Het is heel fijn en 

goed te ervaren dat er mensen zijn die met je 

meeleven en dat door kaartjes, appberichtjes en 

bloemen laten weten. Vooral de gebeden van velen, die 

me echt omringden en kracht en rust gaven, hebben me sterk aangesproken. 

Heel hartelijk dank daarvoor en voor de prachtige bloemen die ik vanuit de 

gemeente mocht ontvangen'. 

Bram Kok 
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VRIJWILLIGER IN BEELD 
 

 

 

 

In deze editie vertelt Betty Metz over het werk van contactpersonen. 

 

“Toen wij in 2007 in Vledder kwamen wonen kregen we al snel een bezoekje 

van de coördinator van het pastorale team. De vraag kwam om mee te willen 

doen met bezoekwerk. Daar moet je wel even over nadenken. Kun je dat en 

wil je meedoen? Het antwoord was: ja. Dus met een lijst van adressen in mijn 

zak ging ik bezoekjes afleggen. 

 

Bij een eerste kennismaking moet je aan elkaar wennen. Je probeert door 

regelmatig bezoek een vertrouwensband op te bouwen. Het gaat vooral om 

contact, belangstelling tonen voor de ander. Je openstellen naar elkaar. 

Doordat ik dit nu al jaren doe in mijn wijk is het gemakkelijk om bij de 

mensen binnen te komen. De mensen kennen en vertrouwen mij. Ook kom ik 

bij leden die wel bij de kerk willen horen, maar geen kerkgangers zijn. Je 

bent ook een schakel tussen gemeentelid en kerkenraad. Het kan gebeuren 

dat je voelt dat een bezoek van de dominee wenselijk is. Dit kun je dan 

overleggen met de predikant. 

 

Om meer onderling contact op te bouwen heb ik de mensen uit de wijk 

enkele keren uitgenodigd in de Gerf om daar met elkaar een kopje koffie te 

komen drinken. Je bent daar altijd welkom op de eerste woensdag van de 

maand. Dit wordt zeker als gezellig ervaren. Bij nieuwe gemeenteleden breng 

je een bloemetje ter verwelkoming. Ook neem je een kerkblad en 

informatiegids mee. Belangrijk is om te vragen of er belangstelling is voor 

verder contact. 

 

Dan is er nog de jaarlijkse kerstattentie die we bij 80-plussers en zieken 

brengen. Dit is ook weer even een moment van contact en kun je vragen 

naar de invulling van de feestdagen. 
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Niet alleen voor kerkleden is omzien nodig. Als team geven we ook aan 

elkaar door als er in een vacante wijk ergens ziekte is of zorgen zijn. Er kan 

dan door een van de contactpersonen een bezoekje worden gebracht met 

soms een bloemetje mee. 

 

Ons team heeft elf contactpersonen; coördinator is Janet Stuiver. We komen 

twee keer per jaar bij elkaar, waar de predikant ook bij is met pastorale 

ondersteuning. We zouden heel graag versterking willen hebben, want er zijn 

nog negen wijken die geen contactpersoon hebben. Een bezoekje brengen 

kost je tijd, maar je krijgt er veel voor terug. Het is toch ook een opdracht: 

omzien naar elkaar.” 

Betty Metz 

Nieuwsbrief van Katja & Jurgen 

In deze editie lezen we het verdrietige bericht dat de 

vader van Jurgen is overleden. Ondanks dat de 

reden om naar Nederland te komen minder leuk is 

hebben Jurgen en Abbey ook kunnen genieten van 

hun tijd bij Katja’s vader en natuurlijk bij Vanya. 

Abbey sliep bij Vanya in huis en Jurgen kon in de 

logeerkamer van Katja’s moeder verblijven.  

 

Terug in Madagaskar was het leven weer als vanouds, met 

de gebruikelijke onverwachte ontwikkelingen, waarbij de auto uitviel door 

oververhitting, maar door redding van boven kwam het allemaal weer goed. 

Op 8 april hopen Jurgen en Katje weer voor verlof naar Nederland te komen 

en op 14 juni komen ze naar Vledder-Nijensleek voor een presentatie.  

 

Een mooie afsluiting van de nieuwsbrief: “We kunnen plannen maken, maar 

het is de Heer die het werk leidt. En we zijn dankbaar dat we het samen met 



- 19 - 

 

jullie mogen doen—met jullie gebed, jullie betrokkenheid, ondersteuning, en 

bemoedigingen. Laten we samen blijven vertrouwen op Hem. Want, God is 

goed—altijd. En altijd—God is goed.” De hele nieuwsbrief leest u op 

pknvleddernijensleek.nl/jurgenkatja.  

Martijn van Dijk (redactie) 

 

Uit de oude boeken 

Een vorig keer merkte ik op dat er tijdens de oorlog weinig merkbaar 

vergaderd werd. Het is onduidelijk of men wilde niets schriftelijk wilde 

vastleggen of dat er echt niet werd vergaderd. .In de notulen van 16 juni 

1945 is duidelijk te zien dat men de draad weer op ging pakken. 

Er werd besloten dat men voortaan vier keer per jaar het Heilig Avondmaal 

wilde vieren. Voorheen was dat een keer per jaar. Ook kon er weer een 

jeugddienst georganiseerd worden. 

 

Een aantal kerkenraadsleden bezocht een vergadering van alle kerkenraden 

in Drenthe te Assen. Daar sprak de in vrijzinnig Nederland zeer bekende 

dominee Dr. W. Banning uit Noordwijk. Het onderwerp was: “Een Vrije Kerk 

in een Vrije Wereld”. Er was aandacht voor: ‘de kerk in 

de wereld’ en ‘de kerk en de sociale vragen’.  

Er ontstond een pittige discussie over onder 

andere de zondagsrust en over de problemen van 

de jeugd met betrekking tot hun ontspanning. 

Daar er te veel onderwerpen ter discussie gesteld 

werden, kwam men niet toe aan de toenemende 

onkerkelijkheid en aan de jeugdzorg. De vergadering 

werd dan ook wegens het ver gevorderde uur beëindigd. 

 

Ds. Brouwer doet in de vergadering van juli 1945 verslag van zijn werk bij het 

I.K.O in Utrecht. In de Tweede Wereldoorlog was het verzet 

der kerken geconcentreerd in het I.K.O, de 

Interkerkelijke Organisatie voor de 

noodvoedselvoorziening. Dit werk werd veelal 

gedaan door de diaconieën. 

 

Dat betekende ook voor ds. Brouwer levensmiddelen 

meenemen naar Utrecht en behoeftige kinderen mee 

terugnemen. Er stonden in die tijd in Utrecht 550 
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kinderen geregistreerd. Zij werden over meer kerken verdeeld. Nu kon ds. 

Brouwer meedelen dat alle kinderen weer naar huis waren teruggekeerd. 

 

In deze bijeenkomst wordt ook afscheid genomen van hulpprediker, de heer 

Stap. Hij heeft op voortreffelijke wijze de taken van ds. Brouwer 

waargenomen. Er wordt dan ook besloten hem een getuigschrift mee te 

geven waar hij bij latere beroepen gebruik van kan maken. 

 

Dan komt er nog een heikel punt aan de orde. De heer Van Rheenen, 

voorganger van de Hervormde Evangelisatie, schrijft in een brief aan de 

kerkenraad dat hij meer wil samenwerken. Men vraagt zich af wat de heer 

Van Rheenen onder samenwerken verstaat. Volgens de kerkenraad moet 

samenwerken betekenen dat arbeid moet worden verricht onder toezicht 

van de kerkenraad en predikant. Het bestuur van de Evangelisatie zal moeten 

aftreden. Er moet een commissie komen die bestaat uit twee leden van de 

Evangelisatie en twee leden van de kerkenraad. Ook mag er tijdens officiële 

kerkdiensten geen dienst gehouden worden in het Evangelisatielokaal. Dat 

was gelegen aan de Vledderweg tegenover garage Bovenkamp. Drie 

kerkenraadsleden menen dat er kans is dat de heer Van Rheenen zich wil 

indringen, zodat precieze formulering en waakzaamheid geboden is. De 

discussie wordt gesloten in afwachting op nadere berichtgeving. Er komt nog 

veel meer ter tafel, maar daarover maar een volgend keer. 

Nico Dirkzwager 
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Agenda april 

woensdag 1 

april 

10:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf 

donderdag 2 

april 

20:15 uur The Passion kijken op 

groot scherm 

kerkzaal  

zondag 5 april 8:30 uur paasontbijt de Gerf 

maandag 13 

april 

14:00 uur vergadering pastorale raad de Gerf 

woensdag 15 

april 

19:30 uur bijbelstudiegroep  de Gerf 

donderdag 23 

april 

19:30 uur kennismakingsbijeenkomst 

nieuwe gemeenteleden 

de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 06-15531066 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek e.o. 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o.  

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o. 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’. 

 

Vertrouwenspersonen:  

Hillie Slagter - vertrouwenspersoonhillieslagte@gmail.com  

Gerry Kasper - vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 

Koos Knol - vertrouwenspersoonkoosknol@gmail.com 

 

Voor hulp, advies of alleen een gesprek in geval van misbruik in of om de 

kerk, mag iedereen altijd contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. 

Wil je liever een (telefonisch) gesprek met hen, dan kun je dat per mail 

aangeven. Zij zullen dan een afspraak met je maken.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


